
 

 

Zondagavondzang  400 

17 mei 2026 

 

Met medewerking van: 

Hugo van de Meij: orgel 

Kees de Bruin: vleugel 

Suzanne Arends: fluit 

Miriam Vos: viool 
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1. ORGELSPEL 

 

2. OPENING 

 

3. SAMENZANG 

 

EENS ZAL OP DE GROTE MORGEN  Joh. d. H. 199 

 

Eens zal op de grote morgen  

klinken het bazuingeschal, 

dan zal Jezus wederkomen  

als de Rechter van ’t heelal. 

 

Refrein: 

Wie zal op die grote morgen  

buigen voor die Majesteit? 

Wie zal op die grote morgen  

vluchten voor die heerlijkheid? 

 

Eens zal op de grote morgen  

’t mensdom zwijgen, eind’lijk stil: 

dan zal Jezus Christus vragen: 

“Wat deed u om mijnentwil?” 

Refrein: 

 

Eens zal op de grote morgen  

blank en bruin worden vereend: 

kleur of ras is niet belangrijk,  

maar Gods gunst aan ons verleend.  

Refrein: 

 

HEER IK KOM MET AL MIJN NODEN   J.d.H. 250 

 

Heer, ik kom met al mijn noden  

voor Uw heilig aangezicht.  

'k Vraag U Heer: Wil in mij doden  

wat de satan heeft gesticht.  
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Refrein:  

Kom, o Heiland, Heer en Koning,  

met Uw heil'ge Pinkstervlam. 

Neem mijn harte als Uw woning;  

kom, opdat ik leven kan.  

 

'k Vraag U Heer: wil mij toch helpen  

iets voor anderen te zijn  

Wil mijn eigen vroomheid stelpen,  

U alleen, en 't ik verdwijn'.  

Refrein: 

 

Bron van liefd' en hemelvreugde,  

dat bent U alleen, o Heer. 

Maak mij één der milde deugden,  

stel mijn leven tot Uw eer.  

Refrein: 

 

SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS     Evg. lb.218 vs. 1, 2, 3 

 

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 

want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 

 

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is, 

en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 

’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt 

en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn 

gemaakt. 

 

Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen breng ik u mijn dank en eer. 

‘t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
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4. KOORANG 

 

THE FIRST HYMN  (Door u aangevraagd)         Koornr. B 104 

 

TOEKOMST VOLVAN HOOP (Door u aangevraagd)  

         Koornr. B 074 

 

DANKBAAR ZIJN WIJ VOOR UW ZORG  Koornr. B 098 

 

5. SAMENZANG 

 

KOM HEER JEZUS, JA KOM SPOEDIG  

              (Door u aangevraagd) 

Kom Heer Jezus, ja kom spoedig, 

kom en help ons uit dit dal. 

't Wordt zo donker, 't is zo angstig. 

Tranen vloeien overal. 

 

O, Heer Jezus kom. 

O, Heer Jezus kom. 

Ja kom haastig, ja kom haastig. 

Kom Heer Jezus kom. 

 

Kom Heer Jezus in ons wonen, 

maak ons Uw getuigen Heer. 

Wij belijden onze zonden. 

Ja, vergeef ons alles Heer. 

 

O, Heer Jezus kom. 

O, Heer Jezus kom. 

Ja kom haastig, ja kom haastig. 

Kom Heer Jezus kom. 

 

Groot o Heer is ons verlangen, 

U te zien in heerlijkheid. 

Laat ons zingend U verwachten, 

prijzen tot in eeuwigheid 
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O, Heer Jezus kom. 

O, Heer Jezus kom. 

Ja kom haastig, ja kom haastig. 

Kom Heer Jezus kom. 

 

GA, STILLEN IN DEN LANDE  NLB 440 vs. 1, 2, 3 

 

Ga, stillen in den lande, 

uw Koning tegemoet.  

De intocht is ophanden 

van Hem die wonderen doet. 

Gij die de Heer verwacht, 

laat ons vόόr alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 

Hij komt, Hij komt met macht. 

 

Vat moed, bedroefde harten, 

de Koning nadert al. 

Vergeet uw angst en smarten, 

daar Hij u helpen zal. 

Er is weer nieuwe hoop: 

Hij noemt u zijn beminden, 

in 't woord laat Hij zich vinden, 

in avondmaal en doop. 

 

Gij schenkt met volle handen,  

die zelf de armoe draagt. 

Gij maakt uzelf te schande, 

die steeds naar zondaars vraagt. 

Wij willen, groot en klein, 

die 't al van U ontvingen, 

U ons hosanna zingen 

en eeuwig dankbaar zijn. 

 

6. ORGELIMPROVISATIE 
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7. SAMENZANG 

 

HEER, IK KOM TOT U     Evg. lb. 226 

 

Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken door de kracht van uw liefde. 

Refrein: 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast heel dicht bij uw hart. 

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

Heer, kom dichterbij,  

dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen,  diep in mij. 

En Heer, leer mij uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven  

door de kracht van uw liefde.     Refrein 

 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

LIEFDE WAS HET, ONUITPUTT’LIJK  Evg. lb. 119 vs. 1,2 

 

Liefde was het, onuitputt'lijk,  

liefd' en goedheid, eind'loos groot, 

toen de Levensvorst op aarde 

tot ons heil zijn bloed vergoot. 

Komt, laat ons zijn liefde prijzen!  

God geeft vreugd' en dankensstof.  

Eenmaal zingen wij voor eeuwig  

in de hemel zijne lof. 
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Rijd als Heerser door de velden,  

Jezus in uw grote kracht. 

Niets, niets kan U tegenhouden,  

zelfs de hel niet met haar macht.  

Voor uw Naam, zo groot en heerlijk  

zinkt de vijand weg in 't niet. 

Heel de schepping, Heer, zal beven,  

als zij U, haar Koning ziet. 

 

 

8. SOLISTEN 

 

ALS EEN HERT DAT VERLANGT NAAR WATER 

 

9. KOORZANG 

 

YES, I KNOW       Koornr. B 113 

 

HALLELUJA! ZING VOOR JEZUS  Koornr. B 111 

 

 

10. SAMENZANG 

 

HOOR EEN HEILIG KOOR VAN STEMMEN  

       Liedb 109 vs. 1, 3, 4, 5 

Hoor een heilig koor van stemmen, staande aan de glazen zee,  

halleluja, halleluja, God zij glorie, zingen zij.  

Menigten die geen kan tellen, als de sterren in hun glans,  

psalmen zingend, palmen dragend, in de hemel is een dans.  

 

Komende uit de verdrukking, en de kleren wit als sneeuw  

in het bloed des Lams gewassen van het vuil van deze eeuw, 

in vervolgingen standvastig wachtende op U, hun Heer, 

overwonnen zij de satan en de wereld neemt een keer.  
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Ja, zij hebben overwonnen met uw kruis als hun banier, 

volgend U in uw verzoening, door de diepe doodsrivier.  

Met uw lijden medelijdend, medestervend in uw dood,  

vonden zij het eeuwig leven en hun loon bij U is groot.  

 

Nu omstraalt hen licht des hemels en de levensbron ontspringt, 

waar zij juichen U ter ere, waar hun koor uw glorie zingt.  

Vrede is hun deel voor immer, liefde is hun eeuwig recht,  

alle waarheid zal het winnen en het blinkt van uw gezicht.  

 

DE STAD MET PAARLEN POORTEN Glorieklokken nr. 52 

 

Lichtstad met uw paarlen poorten,  

wond're stad zo hoog gebouwd, 

nimmer heeft men op deez' aarde,  

ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

luist'ren naar zijn liefdesstem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen,  

in het nieuw Jeruzalem. 

 

 

Heilig oord vol licht en glorie,  

waar de boom des levens bloeit 

en de stroom van levend water  

door de gouden godsstad vloeit. Refrein: 

 

Schoon tehuis voor moede pelgrims,  

komend uit de zandwoestijn, 

waar zij rusten van hun werken  

bij de springende fontein. Refrein: 

 

Wat een vreugde zal dat wezen,  

straks vereend te zijn met Hem. 

In die stad met paarlen poorten,  

in het nieuw Jeruzalem. Refrein: 
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11.  KOORZANG. 

 

DANK ZIJ U HEER      Koornr. B 106 

 

NU ONZE WEGEN SCHEIDEN   Koornr. B 114 

 

12. SLUITING 

 

 

13.   SLOTZANG 

 

GA MET GOD, EN HIJ ZAL MET JE ZIJN Nw. lb. 416 

 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen, 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn Naam elkaar begroeten. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
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Dit is de laatste zondagavondzang in dit seizoen. 

Ook op deze zangavond had Wim de Penning de muzikale 

leiding en het orgel werd bespeeld door Hugo van der Meij. 

Verder werkten mee: Kees de Bruin, vleugel, Suzanne Arends, 

fluit en Miriam Vos, viool. 

Onze volgende zangavond houden we op zondag 27 

september.2026  

 Fijn dat u bij ons was! Graag tot ziens. 

 

                                                                                                                     

De collecte bij de uitgang is voor bestrijding van de kosten. U 

kunt ook uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL37 

RABO 0377 5023 40 t.n.v. Bethelkerkkoor 

 of via deze QR-code.             

 

 


