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KERKBRIEF zondag 12 april 2026              
Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529         
E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl         
Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl       

_________________________________________________________ 
 
Kerkdienst zondag 12 april – aanvang 9.30 uur  
2e zondag van Pasen: Quasimodo geniti of Beloken Pasen 
 
Voorganger: ds. René Wouda          
Ouderling: Aika Timmers 
Organist: Klaas Zijderveld                  
Lector: Els Stans 
Diakenen: Erik Bos, Corrie van den Berg 
Kerkrentmeester: André Mijnster 
Collectant: Marco van der Kruk 
Kindernevendienst groepen 1 – 8: Talitha Cornelisse 
Oppas: Inez van Huizen 
Koffie: Domien Mijnster, Jan en Jennie van Die, Wilma Verhoef 
Bloemen: Geraldine van Drimmelen      
Welkom: Anke Brouwer 
Koster/BHV: Domien Mijnster, Arno Bongaarts 
Beamer en camera: Nely Mol en Linda Samson 
Geluid: Henk-Jan de Graaf 
Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg,  
Kerkauto 3: Bram Valk,  
Kerkauto 4: Jan van Die 
De eerste collecte (blauwe zak) is voor het ouderenpastoraat 
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk  
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Orde van dienst – zondag 12 april 9.30 uur 
Thema: Een pleidooi voor Pasen  
 
VOORBEREIDING 
 
Aansteken van de tafelkaarsen  
Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste  
Welkom  
Drempeltekst 
Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te 
delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf 
uit de dood op te staan. (Filippenzen 3:10-11) 
Psalm 116:1-3 God heb ik lief… 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
Aansteken van de 2e kaars van Pasen  
Lofprijzing 
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de 
gestorvenen. Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de 
opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals allen sterven in Adam, 
zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. Maar ieder op de voor hem 
bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem 
toebehoren. (1 Korintiërs 15:20-23) 
Psalm 68:7 God zij geprezen met ontzag 
Gebed  
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
God schept de hemel en de aarde  
Op de KND gaat het deze zondag over Genesis 1:1-2:4. 
Lied 637 O vlam van Pasen 
 
Schriftlezing Mattheüs 28:11-15 
Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de 
stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die kwamen 
bijeen met de oudsten en ze besloten de soldaten een flinke som geld te 
geven en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en 
hebben Hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” En mocht dit de 
gouverneur ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat 
jullie buiten schot blijven.’ Ze namen het geld aan en deden zoals hun was 
opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de 
ronde. 
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Schriftlezing 1 Korintiërs 15  
Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat 
u hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding – als u tenminste 
vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u 
tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb 
ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is 
gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde 
dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat Hij is verschenen aan Kefas 
en vervolgens aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd 
broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten 
nu nog leven. Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle 
apostelen. Pas op het laatst verscheen Hij ook aan mij, misgeboorte die ik 
was. (1 Korintiërs 15:1-8) 

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat Hij uit de dood is 
opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen 
opstaan? (1 Korintiërs 15:12)  

… als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een 
gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet 
gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de 
beklagenswaardigste mensen die er zijn. (1 Korintiërs 15:17-19) 

Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? 
Met wat voor lichaam komen ze tot leven?’ Dwaas die u bent! Als u iets zaait, 
moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog 
niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een 
graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die Hij heeft 
vastgesteld, en Hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. (1 Korintiërs 15:35-38) 

Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm 
opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met 
schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een 
geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een 
geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd 
een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende 
geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het 
geestelijke. De eerste mens kwam voort uit het stof, uit de aarde, de tweede 
mens is hemels. Ieder aards mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is 
als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de mens uit het stof hebben, zo 
zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. 
Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan 
geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel 
aan de onvergankelijkheid. (1 Korintiërs 15:42b-50) 
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Psalm 116:4,7,8 O God, mijn God, die van de dood mij redt 
Verkondiging Een pleidooi voor Pasen 
 
Zingende Gezegend  lied 175 Here Jezus, na dit leven 
(melodie: Waarom zou mij kommer drukken) 
 
1 Here Jezus, na dit leven  
daal ik af in een graf  
door de dood omgeven,  
als een zaad dat in de akker  
wordt gestrooid – maakt Gij ooit  
uit die slaap mij wakker? 
 

2 Dat ons lichaam tot de aarde  
wederkeert en verteert,  
wie kan dat aanvaarden –  
dat de tijd het zal ontbinden,  
in de schoot van de dood  
niets terug laat vinden? 

 
3 Heer, ik weet dat Gij uw leven  
als een zaad dat vergaat  
voor ons hebt gegeven;  
Gij zijt als de eerste bode  
opgestaan en voortaan  
Eersteling der doden! 
 

4 Uit het duister weggenomen,  
tot het licht opgericht,  
aan de dag gekomen,  
zo groeit Gij ons ver te boven  
allerhoogst in de oogst  
hemelhoog te loven! 

 
5 Christus, roep de doden wakker,  
doen hen staan als het graan  
wuivend op de akker,  
dan zal naar uw welbehagen  
jong en oud duizendvoud  
rijpe vruchten dragen. 

6 Zo kan ik de moederaarde  
als de schoot van de dood  
in geloof aanvaarden.  
Heer, Gij zelf zult mij omgeven  
als een zaad dat vergaat  
tot het eeuwig leven. 

 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden 
Inzameling van de gaven  
NLB 630 Sta op! Een morgen ongedacht 
   

ZENDING EN ZEGEN 
 
Zegen 
beantwoord met gezongen Amen 
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Bericht van overlijden 
Op woensdag 1 april jl. overleed ds. Cornelis van der Woude, van 1967 tot 
1977 één van onze predikanten in Zwijndrecht. Cees van der Woude is 91 jaar 
geworden. Zijn begrafenis heeft op donderdag 9 april in Beetsterzwaag 
plaatsgevonden. Opschrift boven zijn rouwbrief luidt: ‘Wij zijn tot in de dood 
gekend.’ (woorden van Tom Naastepad uit Lied 526). Het zij zijn naasten tot 
troost. Hij wordt in dankbaarheid herdacht, ook onder ons. 
 
Op dinsdag 7 april 2026 is ons gemeentelid Martha van den Berg overleden. 
Martha is 90 jaar geworden. De dankdienst voor haar leven vindt plaats op 
vrijdag 17 april om 14.00 uur in de aula van uitvaartcentrum Minnendael, 
Munnikensteeg 50 te Zwijndrecht. Hierna brengen wij Martha naar haar laatste 
rustplaats op de begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er tot 16.30 uur een 
samenzijn, waarbij u de gelegenheid heeft om te condoleren en herinneringen 
aan Martha te delen. Indien u hier niet bij aanwezig kunt zijn, is er ook 
voorafgaand aan de dienst tussen 13.15 en 13.45 uur gelegenheid om te 
condoleren. 
 
PASTORALIA 
 
Verjaardagen 80+ 
donderdag 9 april 
Joke Noort-Houweling, 85 jaar 
zaterdag 11 april 
Ger van der Burg-Doudeijns, 84 jaar 
Annette van Veen-Voerman, 80 jaar 
zondag 12 april 
Daan Groeneveld, 85 jaar 
maandag 13 april 
Jannie Keijzer, 83 jaar 
vrijdag 17 april 
Bep de Waard-Stolk, 84 jaar 
Onze hartelijke felicitaties aan de jarigen en Gods nabijheid en zegen over een 
nieuw levensjaar toegewenst!  
 
Zilveren huwelijksjubileum 
Op dinsdag 14 april zijn Henco en Wilma Paulsen-de Vormer 25 jaar getrouwd. 
We feliciteren hen en hun gezin van harte met deze heugelijke dag en wensen 
hun nog vele gezegende jaren toe. 
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Elders opgenomen 
ASZ / locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25, 3318AT Dordrecht: 
Leny de Bruin-van Die, Afd. C1, k.17 
Doris Slagter-Minnema, Afd. A2, k.3; komt mogelijk voor het weekend weer naar 
huis.  
Wijntje Bezemer-van den Berg, afd. onbekend. Ze kwam thuis ten val waarbij ze 
haar heup brak. Afgelopen dinsdag is ze geopereerd, het is nu wachten op een 
plekje in een revalidatiecentrum. 
Dubbelmonde, Koningsstraat 290, 3319 PH Dordrecht: 
Ina Batelaan-Balkenende, Afd. ’t Vissertje, k. 119 
Ambachtsstaete, Plantageweg 3, 3333GZ: 
Kees van der Spoel, k.2.05 
Crabbehoff (Groen van Prinsterweg 38), 3317 SP Dordrecht: 
Hans van Ginkel Afd. De Bosbes, k.114 
 
Thuisgekomen & in afwachting 
Iekje Berg is na een geslaagde operatie met bemoedigende berichten weer 
thuisgekomen.  
Tiny van Breugel-Bakker is na een geslaagde heupoperatie weer thuis.   
Cor den Boer is opnieuw thuisgekomen na een verblijf in het zorghotel, maar hij 
heeft nog een weg van revalidatie te gaan. 
Boudewijn van der Elst wacht op een operatie om kwaadaardige cellen op zijn 
stembanden te verwijderen.  
 
We leven (verder) mee met… 
Margriet Lommers en haar gezin 
Leen Koster en Linda Samson  
Jan en Anneke de Roon   
Kees en Ank van der Spoel  
Hans en Marieke van Ginkel  
Kees en Corrie Groeneveld  
Joke den Heeten  
… wie ernstig ziek zijn, maar dat hoeft niet iedereen te weten … 
… wie met grote zorgen te kampen hebben  
… wie door dementie van elkaar gescheiden raken 
… wie rouw dragen. 
We bidden hen allen daarbij moed, heling en genezing toe! 
Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen.  
En het meeste! 
 
 
OP WEG NAAR EMMAUS – (Kl)Iederkerk: zondag 12 april 
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Op deze zondagmiddag 12 april komen we weer bijeen in de Bethelkerk voor 
een mooie (kl)iederkerk! We ontvangen je (inloop vanaf 15.00 uur) met drinken 
en iets lekkers. Om 15.30 uur beginnen we in de kerk met het Bijbelverhaal: over 
twee reizigers onderweg naar Emmaűs, op die allereerste Pasen. Daarna gaan 
we met dit verhaal actief aan de slag: knutselen, spelen en bewegen, een 
speurtocht, een proefje doen…); om ca. 15.45 uur komen we weer in de kerk 
samen om te zien wat we gevonden hebben, te bidden en het zegenlied te 
zingen. Vanaf 17.00 uur eten we wat en om ongeveer 17.30 uur sluiten we af. Ga 
je mee op weg? 
 
AGENDA 
zondag 12 april: 2e zondag van Pasen / Beloken Pasen 
Morgendienst (Bethelkerk, 9.30 uur!!) met ds. René Wouda.  
Thema: Een pleidooi voor Pasen. Lezingen: Matteüs 28:11-15 en (uit) 1 
Korintiërs 15. 
Kliederkerk (Bethelkerk, 15.30-17.30 uur; inloop vanaf 15.00 uur)  
Thema: Op weg naar Emmaüs. 
maandag 13 april 
The Chosen (Bethelkerk, 20.00-22.00; inloop vanaf 19.30 uur) 
dinsdag 14 april 
Taakgroep Pastoraat (Bethelkerk, 20.00 uur), vergadering in kleine bezetting 
woensdag 15 april 
The Chosen (Bethelkerk, 15.00-17.00 uur; inloop vanaf 14.30 uur) 
Moderamen (Bethelkerk, 20.00 uur) 
donderdag 16 april 
Bethelkerkkoor (Bethelkerk, 20.00-22.00 uur) 
zaterdag 18 april 
Krokettenrepetitie BKK (Bethelkerk, 10.00 uur) 
Feestelijke afsluiting Aktie Steunpilaren (Bethelkerk, 16.00-18.00 uur). 
Aanmelden uiterlijk 12 april bij/op ineke.ruitenberg@pkn-zwijndrecht.nl 
zondag 19 april: 3e zondag van Pasen 
Met Z’n Allen Dienst: Praisedienst (Bethelkerk, 9.30 uur) bij de afsluiting van de 
Aktie Steunpilaren. Thema: Wegens verbouwing geopend met Connection, ds.  
René Wouda en ds. Steven Kafoe 
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Kerkdienst zondag 19 april – aanvang 9.30 uur  
Voorganger: ds. René Wouda en ds. Steven Kafoe 
Ouderling: Iekje Berg 
Medewerking van Connection 
Lector: MZAD 
Diakenen: Wim-Arie Hamer en Marijke Schop 
Kerkrentmeester: Pim Middelbeek 
Collectant: Wouter Nugteren 
Kindernevendienst groepen 1 – 8: Evelien en Ben Nugteren 
Oppas: Tessa Vermeulen 
Koffie: Hans Timmer, Josje van Turenhout, Lieneke van Wingerden,  
Anneke Tange 
Bloemen: Regina Baars 
Welkom: Ger Klein 
Koster/BHV: Arie Roubos 
Beamer en camera: Wim en Jannie Sandee 
Geluid: Marco van Breugel 
Kerkauto 1: Wouter Nugteren, kerkauto 3: Theo van Namen,  
Kerkauto 4: Hans en Corrie van den Berg 
De eerste collecte (blauwe zak) is voor onderhoud gebouwen 
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk  
 
 
 


