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Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529
T —— E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl
VIR ol Bollen Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl

Rotterdamseweg 73
3332 AD Zwijndrecht

Kerkdienst zondag 25 januari 2026 , aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Arie Mol

Organist: Niels Martin

Ouderling: lekje Berg

Diakenen: Wim-Arie Hamer, José Naaktgeboren

Lector: Joke de Heer

Kerkrentmeester: André Mijnster

Collectant: Marco van der Kruk

Kindernevendienst groepen 1 - 4: Myrthe Kafoe, Amber Bruins
Kindernevendienst groepen 5 - 8: Karin Valk

Koffieschenken: Ivonne Borsje, Karin Valk, Jan en Jennie van Die
Bloemen: Marijke van der Eijk

Welkom: Ger van der Burg

Koster/BHV-er: Bert van Es

Beamer- en cameradienst: Marco van Breugel, Wim Sandee
Geluid: Hans Timmer

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 3: Bram Valk

Kerkauto 4: Leo Verhoef

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het Nederlands-VIaams
Bijbelgenootschap

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

Bloemengroet van de Bethelkerk op 25 januari 2026 voor:
Gré van Prooijen-Kuiper voor haar 925t verjaardag

Thea Vermeulen-Schouten voor haar 90* verjaardag

Beiden van harte gefeliciteerd!
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Liturgie Bethelkerk zondag 25 januari 2026, aanvang 10.00 uur

VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen
Moment van stilte
Welkom
Drempeltekst: Johannes 3:16
Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heetft,
opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft.
Psalm 139: 1, 2 HEER, Die mij ziet zoals ik ben
Gebed
Stil gebed, bemoediging en groet
NLB 195 Klein Gloria
NLB 139: 14 Doorgrond, o God, mijn hart
Gebod van de Liefde: 1 Johannes 4:7-12
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde
komt uit God voort. leder die liefheeft is uit God geboren en kent God. sWie
niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. ¢En hierin is Gods liefde aan
ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat
we door Hem zouden leven. 1oHet wezenlijke van de liefde is niet dat wij
God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft
gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook
wij elkaar liefhebben. 12Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar
liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid
gekomen.
NLB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

DIENST VAN HET WOORD

Gebed
Kinderen (gr. 1-8) gaan naar de nevendienst
Jongeren (12+) gaan naar de Upperroom (nieuw!)
HH 104 Alzo lief had God de wereld
Schriftlezingen OT Numeri 21: 4-9
Van de berg Hor trok het volk Israél verder in de richting van de Rode Zee;
ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk
ongeduldig. ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ verweten ze God
en Mozes. ‘Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood
en geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien!” Toen
stuurde de HEER qgiftige slangen op de Israélieten af, die hen beten, zodat
velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We hebben
gezondigd,’ zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt.
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Bid tot de HEER dat Hij ons van die slangen verlost.” Mozes bad voor het
volk, en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op
een staak. ledereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.” Mozes
liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen
die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in
leven.

NLB 837: 1, 2 ledereen zoekt U, jong of oud
Schriftlezing NT: Johannes 3: 1-19

En er was een farizeeér, een van de Joodse leiders, met de naam
Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,” zei hij, ‘wij weten
dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp
kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.” Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik
verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God
zien.” ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus.
‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer
geboren worden?’

Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van
God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. Wat geboren is
uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees
niet verbaasd dat |k zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind
waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de
Geest geboren is.” ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit
niet,” zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israél bent? Werkelijk, Ik verzeker u,
wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben,
maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie Me niet geloven
als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik
over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de
hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn
de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig
leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft.
NLB 837: 4 Koning, uw rijk is zo nabij
Verkondiging: Het geheim van het geloof
NLB 654: 1, 5, 6 Zing nu de Heer stemt allen in

DIENST VAN GEDACHTENIS, GEBEDEN EN GAVEN
In Memoriam: Pieter Hendricus Batelaan
NLB 919: 1 Gij die alle sterren houdt
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Gebeden - Stil gebed -Onze Vader

Inzameling van de gaven

Psalm 97: 6 Gods heil, Gods glorie staat, licht als de dageraad
ZENDING EN ZEGEN

Zegen beantwoord door gezongen Amen.

Uitleidend orgelspel

Collecten

Collecten in de kerk

Bent u in de kerk, dan kunt u:

* Uw bijdrage geven in de collectezakken

« Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de
QR-code)

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71
van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van
uw bijdrage. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met
daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.
Kerkradio, kerkomroep en YouTube

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op
Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en
via YouTube.

PASTORALIA

In memoriam Piet Batelaan

Op donderdag 8 januari jl. overleed in ASZ Dordtwijk Pieter Hendricus
Batelaan, echtgenoot van Ina Batelaan-Balkenende.

Piet Batelaan is 94 jaar geworden. Afscheid en begrafenis hebben
plaatsgevonden op vrijdag 16 januari. Het In Memoriam zal deze zondag
25 januari gehouden worden. In onze gebeden gedenken wij Ina
Batelaan, zoon Volkert en schoondochter Gieneke Batelaan en hun
(klein-) dochters Anne en Marije en allen die rouw dragen om dit sterven.



Geboorte Jade Zoutewelle

Op woensdag 14 januari jl. werd Jade Leja Zoutewelle geboren. Jade is
de dochter van Edward en Jasmijn Zoutewelle-Goud en het zusje van
Noé. Moeder en kind maken het goed. Van harte onze felicitaties
namens de gemeente, vergezeld van een zegenbede voor dit jonge
gezin en het gebed dat Jade haar Schepper mag leren kennen.

Verjaardagen 80+

vrijdag 23 januari

Alida Dekker-van der Velden, 86 jaar
zondag 25 januari

Heijme Visser, 81 jaar

maandag 26 januari

Barta de Regt, 84 jaar

dinsdag 27 januari

Thea Vermeulen-Schouten, 90 jaar
woensdag 28 januari

mevr. G. Visser-van Vendeloo, 88 jaar
Hanneke van Vliet-Buitelaar, 81 jaar
donderdag 29 januari

Cor van Breugel, 87 jaar

Arie van den Berg, 84 jaar

vrijdag 30 januari

Lies Vat-Pons, 82 jaar

zondag 1 februari

Jan de Roon, 81 jaar

Onze hartelijke felicitaties aan de jarigen en Gods nabijheid en zegen
over een nieuw levensjaar toegewenst!

Huwelijksjubileum

Op zaterdag 24 januari hoopt het echtpaar Korporaal-Rustwat hun 40-
jarig huwelijk te gedenken. Onze hartelijke felicitaties bij dit jubileum en
ook voor de toekomst Gods zegen gewenst!

We leven mee met...

Cor den Boer, voor revalidatie opgenomen
Margriet Lommers en haar gezin

Leen Koster en Linda Samson
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Bert en Ank Leusink

Joke den Heeten

... wie ernstig ziek zijn, maar dat hoeft niet iedereen te weten ...

... wie met grote zorgen te kampen hebben

... wie rouw dragen.

We bidden hen allen daarbij moed, heling en genezing toe!

Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen.
En het meeste!

Kliederkerk, zondag 8 februari 2026 — de storm op het meer.

Op zondagmiddag 8 februari komen we weer bijeen in de Bethelkerk voor
een mooie (kl)iederkerk! We ontvangen je (inloop vanaf 15.00 uur) met
drinken en iets lekkers. Om 15.30 uur beginnen we in de kerk met het
Bijbelverhaal. Daarna gaan we met dit verhaal actief aan de slag:
knutselen, spelen en bewegen, een speurtocht, een proefje doen...); om
ca. 15.45 uur komen we weer in de kerk samen om te zien wat we
gevonden hebben, te bidden en het zegenlied te zingen. Vanaf 17.00 uur
eten we wat en om ongeveer 17.30 uur sluiten we af. Ga je mee aan
boord?

AGENDA

zondag 25 januari

Morgendienst (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. Arie Mol.
Start Upperroom (Jeugdnevendienst 12+)
Zondagavondzang (Bethelkerk, 19.30 uur)

dinsdag 27 januari

Taakgroep Pastoraat (Bethelkerk, 20.00 uur)

De weg van vrede, cursus theologische vorming (Bethelkerk, 19.30-
21.30 uur) over hoofdstuk 6 van Stefan Paas’ boek

donderdag 29 januari

College van Diakenen (Bethelkerk, 20.00 uur)

vrijdag 30 januari

Instuif (Pastorie, 16.00-17.30 uur)

zondag 1 februari

Morgendienst (Bethelkerk, 10.00 uur), met ds. René Wouda
dinsdag 3 februari

Een goed gesprek (Bethelkerk, 19.45-21.15 uur)




Zondagavondzang. Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u hierbij uit
om met hen te komen zingen op zondag 25 januari as. om 19.30 uur in
de Bethelkerk Na een drukke maand vol licht willen wij in deze
zangavond zingend de vraag beantwoorden waarom Christus eigenlijk
naar ons toegekomen is. We doen dat met het zingen van vele, vooral
bekende, liederen. Ook zingen we liederen die door u zijn aangevraagd.
De organist van deze avond is Bert Kruis. Wij rekenen op uw komst.
Namens het Bethelkerkkoor, Ries Knook

Actie Kerkbalans 2026

Onze bezorgers hebben deze week de enveloppen weer opgehaald en ook
de toezeggingen n.a.v. de verzonden e-mail zien wij digitaal binnenkomen.
Wellicht heeft u de toezegging voor 2026 nog niet ingevuld, geven kan nog
steeds! We hopen dan ook van harte dat u dit alsnog wilt doen! Géén e-mail
of brief ontvangen? Ligt de brief nog bij u thuis om opgehaald te worden of
lukt het digitaal invullen niet? Neem dan contact op met de kerkrentmeester
via toezeqgging.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl of bel 06-29442082, wij
helpen u graag!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Leendert de Jong / Ellis Schop

Bestellen paaskaars. U wordt weer in de gelegenheid gesteld om een
paaskaars te bestellen met als thema: “Regenboog”. Het reliéf op de
kaars toont een regenboog, het Bijbelse teken van Gods verbond en een
belofte van trouw, hoop en nieuw begin. Onder de regenboog is een
wereldbol te zien, die staat voor de hele schepping en voor de mensheid.
Samen verwijzen de regenboog en wereldbol op de paaskaars naar het
goede nieuws dat Christus' opstanding licht, hoop en leven brengt voor
de hele wereld. Wilt u een kleine Paaskaars met dezelfde afbeelding
bestellen voor in huis? Dan kunt u dit tot uiterlijk zondag 15 februari
aangeven via de intekenlijst in de kerk. U kunt ook een email sturen naar
het kerkelijk bureau: Kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl. Er zijn diverse
maten te bestellen: 25 cm (€ 24,50), 30 cm (€ 34,50), 40 cm (€ 44,50) en
60 cm (€ 69,50). U krijgt bericht wanneer de door u bestelde kaars kan
worden opgehaald op het kerkelijk bureau. De Taakgroep Eredienst

Het orgelconcert t.b.v. de actie “Steunpilaren voor de Bethelkerk” zal
plaatsvinden op vrijdag 10 april 2026 in de Bethelkerk
Aanvang: 20.00 uur, kerk open 19.30 Toegang: €10,00
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Kerkdienst zondag 1 februari 2026, aanvang 10.00 uur -
Werelddiaconaat

Voorganger: ds. René Wouda

Organist: Aleid Moraal, m.m.v.: Connection

Ouderling: Marijke den Boer

Diakenen: Fia Hijweege, Ineke Tempelaar

Lector: Lies Haasdijk

Kerkrentmeester: Ellis Schop, Collectant: Wouter Nugteren
Kindernevendienst groepen 1 — 8: Karen Klop
Koffieschenken: José Naaktgeboren, Karen Klop, Marja Romijn,
Ina Bijl

Bloemen: Annie van Herwijnen

Welkom: Bartje Werner

Koster/BHV-er: Corma van Nes

Beamer- en cameradienst: Nely Mol, Linda Samson

Geluid: Cor-Hein Slobbe

Kerkauto 1: Arie van Wingerden, Kerkauto 3: Nico Koudstaal
Kerkauto 4: Hans van den Berg

De eerste collecte (blauwe zak) voor Kerk in Aktie

De tweede collecte (zwarte zak) voor de kerk

A = .

En we blijven i e::z 1e doel
maar stijgen met L_w:m ‘
de inzet en

giften van ons

| Steuhpilaren
a"emaal * vor de Bethelkerk

ledere gift - groot of klein -
helpt ons doel te bereiken!

Steunpilaren voor
de Bethelkerk




