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KERKBRIEF zondag 11 januari  2026               

Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529          

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl          

Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl       

_________________________________________________________ 

Kerkdienst zondag 11 januari 2026 , aanvang 10.00 uur  
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Steven Kafoe 

Organist: Aleid Moraal 

Ouderling: Anneke Tange, Aika Timmers 

Diakenen: Marijke Schop, Erik Bos, Martin van der Luit,  

Wim-Arie Hamer, Bert Borsje, Ineke van Leeuwen,  

Ineke Tempelaar, Fia Hijweege 

Lector: Willemijn Sandee 

Kerkrentmeester: Pim Middelbeek 

Collectant: Theo Vermeulen 

Kindernevendienst groepen 1 – 4: Inez van Huizen 

Kindernevendienst groepen 5 – 8: Talitha Cornelisse 

Koffieschenken: Hans van den Berg, Ineke Ruitenberg, Deborah 

Kooren, Ellis Schop 

Bloemengroet/schikking: Geraldine van Drimmelen 

Welkom: Lia van Slooten 

Koster/BHV-er: Domien Mijnster, Theo Vermeulen 

Beamer- en cameradienst: Arko en Ineke Kroonen 

Geluid: Henk-Jan de Graaf 

Kerkauto 1: Arie van Wingerden 

Kerkauto 3: Theo van Namen 

Kerkauto 4: Henny Tempelaar 

De eerste collecte (blauwe zak) is Schuldhulpmaatje 

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk  

 

 

Bloemengroet van de Bethelkerk op 11 januari 2026 voor: 

Joke Wendt-van Namen, voor haar 91ste verjaardag 

Henk Linzel, voor zijn 95ste  verjaardag 

Beiden van harte gefeliciteerd 
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Liturgie Bethelkerk zondag 11 januari 2026, aanvang 10.00 uur  

VOORBEREIDING                  

Aansteken van de kaarsen  

Welkom 

Drempeltekst Galaten 3: 26 – 29 

Want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus. U 

allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met 

Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 

mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u 

Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen 

volgens de belofte. 

 

NLB 89: 1, 9, 10 Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

 

NLB 89: 11, 12 Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de heilige Geest 

 

Kindermoment: Op de KND gaat het deze morgen over Marcus 1:1-11 

Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen en hun 

leven te veranderen. Ook Jezus laat zich door Johannes dopen 

Kinderlied: Kleine witte duif (Elly en Rikkert)  

1. Toen Jezus zich liet dopen ging de hemel open. De Geest kwam op de  

    Heer. Daalde op Hem neer zoals een duif uit de hemel. Kleine witte duif  

    uit het hemelhuis. Breng ons een leven van vrede. Kleine witte duif uit het  

    hemelhuis breng ons een leven van vrede. 

2. Voor wie op Jezus hopen gaat de hemel open. De Geest van onze Heer  

    daalt dan op hen neer, zoals een duif uit de hemel. Kleine witte duif uit het    

    hemelhuis, breng ons een leven van vrede. Kleine witte duif  uit het  

    hemelhuis, breng ons een leven van vrede. 

 

Schriftlezing OT: Jesaja 42: 1-7 

Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind 

Ik vreugde, Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht 

doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet 
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luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende 

vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet 

uitdoven en niet breken tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; de 

eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God, de HEER, die de hemel 

heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid met alles 

wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en 

levensgeest aan allen die daar verkeren: In gerechtigheid heb Ik, de HEER, 

jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, Ik neem je in 

dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor alle 

volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de  

kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. 

 

HH 581/Opwekking 411 Geprezen zij de Here 

 

Schriftlezing NT: Matteüs 3: 13-17 

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes 

gedoopt te worden. Johannes probeerde Hem tegen te houden met de 

woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 

Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de 

gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes 

het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de 

hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem 

neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 

Hem vind Ik vreugde. 

 

Schriftlezing NT: Handelingen 10: 34-43 

Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen 

onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, 

uit welk volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt. God heeft 

aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede 

nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle 

mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in 

Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazaret 

met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als 

weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel 

was, want God stond Hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan 

heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben Hem 

gedood door Hem aan een kruishout te hangen, maar God heeft Hem op de 

derde dag weer tot leven gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen, 

niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe van tevoren 
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door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met Hem 

gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de dood was opgestaan. Hij 

heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk 

bekend te maken dat Hij het is die door God is aangesteld als rechter over 

de levenden en de doden. Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die 

in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt. 

 

NLB 522: 1, 2, 3 Toen Jezus bij het water kwam 

Verkondiging:  God investeert in mensen 

NLB 522: 4, 5  Gij zegt het zelf: wie op U hoopt 

 

                                  DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden  

Inzameling van de gaven 

 

        DIENST VAN DE TAFEL 

HH 330 Eigen roem is uitgesloten  

Tafelgebed en Onze Vader 

Instellingswoorden 

Vredegroet 

Delen van brood en wijn 

NLB 378 in wisselzang (1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen) 

Dankgebed 

 

ZENDING EN ZEGEN 

HH 336 Groot is uw trouw 

Zegen. Met een gezongen “Amen” 

 

Collecten     

Collecten in de kerk           

Bent u in de kerk, dan kunt u:                  

•  Uw bijdrage geven in de collectezakken  

•  Of  geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-

code)         

Collecten op afstand                  

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 

5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij 

dan het doel van uw bijdrage. En het is mogelijk om uw 
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collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming 

geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.                        

Kerkradio, kerkomroep en YouTube                  

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op       

Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).  

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl 

en via YouTube.  

 

PASTORALIA 
Verjaardagen 80+ 
zondag 11 januari 

Willem Heutink, 87 jaar 

maandag 12 januari 

Gerard Los, 87 jaar 

Maaike van der Mast-Lodder, 83 jaar 

Willy Schop-de Klerk, 82 jaar 

Joke Wendt-van Namen, 91 jaar 

dinsdag 13 januari 

Henk Linzel, 95 jaar 

Bram van Wingerden, 87 jaar 

Mevr. M.J. de Koning-van den Enden, 85 jaar 

woensdag 14 januari 

Bep van Duinen-van Gemeren, 93 jaar 

Anneke Vreugdenhil-Alblas, 82 jaar 

vrijdag 16 januari 

Jannie den Boer-Moerkerken, 81 jaar 

Onze hartelijke felicitaties aan de jarigen en Gods nabijheid en zegen over 
een nieuw levensjaar toegewenst!  
 
Huwelijksjubileum 
Piet en Marja Romijn-de Vos zijn op vrijdag 9 januari 40 jaar getrouwd. Ook 
40 jaar getrouwd, maar dan op zaterdag 17 januari, zijn Ton en Anja Jille-
Lems. Onze hartelijke felicitaties aan beide echtparen bij dit jubileum en ook 
voor de toekomst Gods zegen gewenst! 

 
Nieuw ingekomen (herhaald bericht) 
M.J. (Magda) Mulder-van Daalen 
E.J. (Evert) Wijdeveld 
We heten hen van harte welkom in onze gemeente en hopen dat ze hier hun 
plek zullen kunnen vinden. 
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Nieuw ingekomen vanuit De Hoeksteen 
Teveel om hier allemaal te vermelden… We verwelkomen hen in ons midden 
en hopen (c.q. werken eraan mee) dat ze zich in ons midden welkom mogen 
voelen en gaandeweg hun stek zullen vinden. 
 
We leven mee met… 
Cor den Boer, 
Margriet Lommers en haar gezin 
Leen Koster en Linda Samson  
Bert en Ank Leusink  
Joke den Heeten  
… wie ernstig ziek zijn, maar dat hoeft niet iedereen te weten … 
… wie met grote zorgen dit nieuwe jaar ingaan 
… wie rouwdragen. 
We bidden hen allen daarbij moed, heling en genezing toe! 
Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen.  
En het meeste! 
 
In het leerhuis / programma Vorming & Toerusting 
Omdat nog niet alle info beschikbaar is, komt het programma voor de 2e 
helft van het seizoen niet deze zondag, maar later deze maand beschikbaar. 
 
DE WEG VAN VREDE: woensdag 14 januari 
‘Het evangelie van vrede gaat over alles: over recht en macht, over 
verzoening en gemeenschap, over liefde en kennen van God. Dat betekent 
dat de Geest in al die gebieden werkt, en dat ik mens van vrede kan worden 
door me in al die gebieden te begeven. Wie nat wil worden, moet in de 
regen gaan staan. Mens van vrede worden (kind van God, vriend van Jezus) 
gebeurt in het volle leven, het leven dat Jezus zelf leefde.’ (Stefan Paas, blz. 
137) Op woensdag 14 januari vervolgen we de Cursus Theologische 
Vorming met de bespreking van hoofdstuk 5, ‘Vrede van de Geest’  (blz. 
114-142) van De weg van vrede. Een rondleiding door het christelijk geloof.  
 
AGENDA 
zaterdag 10 januari 2026 
Nieuwjaarsconcert door de winterse omstandigheden uitgesteld tot later 
datum 
zondag 11 januari 
Viering Schrift en Tafel (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. Steven Kafoe 
maandag 12 januari 
The Chosen (Bethelkerk, 20.00-22.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur) 
dinsdag 13 januari 
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Taakgroep Eredienst (Bethelkerk, 19.30 uur) 
woensdag 14 januari 
The Chosen (Bethelkerk, 15.00-17.00 uur; inloop vanaf 14.30 uur) 
De weg van vrede / CTV (Bethelkerk, 19.30-21.30 uur; inloop vanaf 19.00 
uur) 
donderdag 15 januari 
Algemene Kerkenraad (Lindtse kerk, 20.00 uur) 
vrijdag 16 januari 
Bethel Bistro (Bethelkerk, 16.00 uur) 
Instuif (Pastorie, 16.00-17.30 uur) 
zondag 18 januari 
MZADienst (Bethelkerk, 10.00 uur) met Daniël Poesiat 
De ZAZ van 18 januari schuift een week op naar 25 januari. 

 
Kerkdienst zondag 18 januari 2026  MZAD, aanvang 10.00 uur  
Voorganger: Daniel Poesiat, straatpastor 

Muzikale medewerking: Gospelkoor Polyhymnia o.l.v. Maarten 

v/d/ Kooij 

Ouderling: Berco Visser 

Diakenen: Cora Kooiman, Corrie van den Berg 

Kerkrentmeester: André Mijnster 

Collectant: Jan Klop 

Kindernevendienst groepen 1 - 4: Esmee Valk 

Kindernevendienst groepen 5 - 8: Frieda Biesbroek 

Koffieschenken: Hans Timmer, Arjan van Drimmelen, Iekje Berg/ 

Wim-Arie Hamer, Elly van der Waals 

Bloemen: Theodora den Hoed 

Welkom: Nico Koudstaal 

Koster/BHV-er: Arie Roubos 

Beamer- en cameradienst: Chris Terlouw, Wim of Jannie Sandee 

Geluid: Marco van Breugel 

Kerkauto 1: Wouter Nugteren 

Kerkauto 3: Nico Koudstaal 

Kerkauto 4: Wim-Arie Hamer 

De eerste collecte (blauwe zak) is voor de Jeugd 

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk  

 

 

Ontvangen giften: 

Voor de Steunpilaren: € 50 onder letter R,  en € 120 anoniem 
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Voor de kerk: € 100,00 onder de letter O 

Voor de zusterkring: € 20,00 onder de letter G 

Alle gevers hartelijk dank! 

 

De Zondagavondzang van 18 januari komt te vervallen. De 

eerstvolgende ZAZ vindt een week later plaats op 25 januari 2026. 

 

De zusterkring nodigt u allen uit voor het bijwonen van de film 

 “De tuinders van Ambacht”. Deze documentaire over de 

geschiedenis van het tuindersambacht in Hendrik-Ido-Ambacht wordt 

vertoont op 

Dinsdag 20 januari 2026 

Locatie:     Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, Zwijndrecht 

Aanvang:  14:30 uur (inloop vanaf 14:00 uur) 

Entree:      € 10,00 (t.b.v. “Steunpilaren voor de Bethelkerk”) 

 

Het Nieuwjaars-orgel-concert dat gepland stond voor zaterdag 10 

januari gaat vanwege de huidige weersomstandigheden helaas niet 

door. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.  

 

 

 


