
1               

               

      

KERKBRIEF zondag 4 januari  2026               

Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529          

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl          

Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl       

_________________________________________________________ 

Kerkdienst zondag 4 januari 2026, aanvang 10.00 uur  
Voorganger: Ds. René Wouda 

Organist: Richard Bos 

Ouderling: Marya Heij 

Diakenen: Bert Borsje, Martin van der Luit 

Lector: Els Stans 

Kerkrentmeester: Timon Lommers 

Collectant: Wouter Nugteren 

Kindernevendienst groepen 1 - 4: Renate Lommers 

Kindernevendienst groepen 5 - 8: Ineke van Leeuwen 

Koffieschenken: Nico Pater, Nelleke Scheurwater, Wietske en 

Nico de Kievit 

Bloemengroet/schikking: Regina Baars 

Welkom: Wieneke van der Linden 

Koster/BHV-er: Corma van Nes 

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee 

Geluid: Hans Timmer 

Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg 

Kerkauto 3: Leo van der Graaf 

Kerkauto 4: Jaap Swank 

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het Ouderenpastoraat 

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk  

Koster/BHV-er: Corma van Nes 

 

 

Bloemengroet van de Bethelkerk op 4 januari 2026 voor: 

Gretha Kruithof als vertegenwoordigster van de nieuwe 

Hoeksteen-gemeenteleden. Hartelijk welkom aan allen. 
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Liturgie Bethelkerk zondag 4 januari 2026, aanvang 10.00 uur  

VOORBEREIDING                   

NLB 513 God heeft het eerste woord  

Welkom 

Aansteken van de kaarsen  

Drempeltekst 

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de 

heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de 

apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In Hem 

vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is 

aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God 

woont door zijn Geest. (Efeziërs 2:19-22) 

Psalm 118:8 De steen, die door de tempelbouwers 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Psalm 118: 9 Dit is de dag, die God deed rijzen 

Gebed 

Leefregel 1 Petrus 2:1-10 

Gezang 321:1,2 (Liedboek 1973) O Vader die uw woning sticht 

1 Vader, die uw woning sticht hoog in het ontoegank’lijk licht,  

   geef onze hand de zekerheid om in de ontrouw van de tijd  

   een huis te bouwen dat gewaagt van uw geduld dat alles draagt. 

2 O Christus, die met al ons leed het ware heiligdom betreedt,  

   Gij, grondsteen door Godzelf gelegd, van het gebouw van liefd’ en recht,  

   bouwoffer dat aan God behaagt, wees fundament dat alles draagt 

DIENST VAN HET WOORD 

Kindermoment: Op de KND gaat het deze morgen over  
Spreuken 15:13-18: Hoe moet je leven? 
HH474 Als een kind de kaars aansteekt 
Schriftlezing OT Jesaja 8:11-15 
Toen greep de HEER mij bij de hand en hield me voor dat ik niet de weg van 

dit volk moest gaan. Hij zei: ‘Noem niet alles een samenzwering wat zij een 

samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb 

er geen ontzag voor. Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, 

voor Hem zijn angst en ontzag op hun plaats. Hij zal een heiligdom zijn, 

maar ook de steen waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee 

koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de 

inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. Velen zullen struikelen, ze komen 

ten val en worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen.’ 
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Schriftlezing NT Lucas 2:22-28 

Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, 

brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals 

is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan 

de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van 

de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig 

en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou 

schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige 

Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de 

Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, 

en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen 

wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij 

God met de woorden: 

NLB 159a, naar Lucas 2:29-32 Nu is het woord gezegd (Simeon zingt) 

Schriftlezing NT Lucas 2:33-40 

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd 

gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel 

dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen 

opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt, en zelf zult u als door 

een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het 

licht komen.’ 

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam 

Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar 

met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was 

altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 

Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over 

het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden 

ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, 

werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem. 

Ria Borkent, Lied 129: In de lente van mijn leven’(Hanna zingt) 

Een vogel is er thuis. Verzamelde liederen; melodie: Lied 283  

1  In de lente van mijn leven kwam de vrieskou van de dood.  

    Jong heb ik mijn lief begraven, oud eet ik mijn tranenbrood. 

2 Vastend, biddend in de tempel zoek ik bij de Heer asiel  

   Waar het leed mijn leven stempelt, is Hij balsem voor de ziel. 

3 Heer, ontferm U, uw gerichten  gaan een mens door merg en been. 

   Kom mijn duisternis verlichten, sla uw armen om mij heen. 
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4 In de winter van mijn leven breekt de zon weldadig door. 

   Kind, mijn vreugde vindt bij wachters in Jeruzalem gehoor. 

Verkondiging:  Hoeksteen en Steunpilaar 

NLB 494: Vanwaar zijt Gij gekomen 

                                  DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

In Memoriam Corrie van ’t Hoff-Lodder  

Psalm 139:1 Heer, die mij ziet zoals ik ben 

Gebeden  

Inzameling van de gaven  

Het liefste lied van overzee, Sytze de Vries lied 8:  Christ is made the 

sure foundation 

1 Christus is de ware hoeksteen die ons huis tezamen houdt, 

   fundament waarop de muren steen voor steen zijn opgebouwd. 

   Sion staat voor altijd stevig omdat het op Hem vertrouwt. 

2 Stad van God en stad van vrede, door de hemel zelf bemind, 

   waar het lied nooit onderbroken en in elke toonaard klinkt, 

   waar men eensgezind de lofzang om Gods grote glorie zingt. 

3 Gij, de gastheer in dit godshuis, waar wij biddend voor U staan, 

   wees als altijd ons genegen met uw liefde, hoor ons aan! 

   Laat ons rijkelijk gezegend nu van hieruit verder gaan. 

4 Geef gehoor aan ons, aan ieder die om uw genade vraagt, 

   die het goede vast wil houden en zich aan uw liefde waagt, 

   en het vaandel van uw glorie  biddend naar uw toekomst draagt. 

5 Alle glorie geldt de Vader, alle eer ook voor de Zoon! 

   Ook de Geest moet lof gezongen die in onze harten woont: 

   Lichte stralen van de Ene die in het verborgen troont! 

ZENDING EN ZEGEN 

Zegen. Met een gezongen “Amen” 

 

Collecten     

Collecten in de kerk           

Bent u in de kerk, dan kunt u:                  

•  Uw bijdrage geven in de collectezakken  

•  Of  geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de 

QR-code)         

Collecten op afstand                  

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening 

NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde 
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Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. En 

het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop 

de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.                        

Kerkradio, kerkomroep en YouTube                  

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op       

Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).  

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl 

en via YouTube.  

 

PASTORALIA   

In memoriam Corrie van ’t Hoff-Lodder 
Op tweede kerstdag overleed Cornelia van ’t Hoff-Lodder (sinds 12 oktober 
2004 weduwe van Willem van ’t Hoff; ook haar beide zoons gingen haar al 
voor. Corrie van ’t Hoff is 96 jaar geworden. Het afscheid is op dinsdag 6 
januari. In Aula Minnendael begint de afscheidsbijeenkomst om 10.30 uur; 
aansluitend zal de teraardebestelling aan de Munnikensteeg plaatsvinden. 
Vanmorgen gedenken we Corrie van ’t Hoff in ons midden. 

 
Verjaardagen 80+ 
donderdag 1 januari 2026 

Stijnie Oosthoek-Bos, 89 jaar 

dinsdag 6 januari 

Dorie Slagter-Minnema, 84 jaar 

donderdag 8 januari 

Wieneke van der Linden- Stolk, 82 jaar 

zondag 11 januari 

Willem Heutink, 87 jaar 

maandag 12 januari 

Gerard Los, 87 jaar 

Willy Schop-de Klerk, 82 jaar 

Onze hartelijke felicitaties aan de jarigen en Gods nabijheid en zegen over 
een nieuw levensjaar toegewenst!  
 
Huwelijksjubileum 
Piet en Marja Romijn-de Vos zijn op vrijdag 9 januari 40 jaar getrouwd. Onze 
hartelijke felicitaties bij dit jubileum en ook voor de toekomst Gods zegen 
gewenst. 
 
Nieuw ingekomen 
M.J. (Magda) Mulder-van Daalen  
E.J. (Evert) Wijdeveld  
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We heten hen van harte welkom in onze gemeente en hopen dat ze hier hun 
plek zullen kunnen vinden. 
 
Nieuw ingekomen vanuit De Hoeksteen 
Teveel om hier allemaal te vermelden… We verwelkomen hen op deze 
zondag in ons midden en hopen (c.q. werken eraan mee) dat ze zich in ons 
midden welkom mogen voelen en gaandeweg hun stek zullen vinden. 
 

 
We leven mee met… 
Cor den Boer, voor revalidatie opgenomen (Ambachtstaete, k. 3.01)  
Margriet Lommers  en haar gezin 
Leen Koster en Linda Samson 
Bert en Ank Leusink  
Joke den Heeten  
… wie ernstig ziek zijn, maar dat hoeft niet iedereen te weten … 
… wie met grote zorgen dit nieuwe jaar ingaan 
… wie rouwdragen. 
We bidden hen allen daarbij moed, heling en genezing toe! 
Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen.  
En het meeste! 
 
In het leerhuis / programma Vorming & Toerusting 
Omdat nog niet alle info beschikbaar is, komt het programma voor de 2e 
helft van het seizoen niet deze zondag, maar later deze maand beschikbaar. 
 
AGENDA 
zondag 4 januari 2026 
Nieuwjaarsviering (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. René Wouda. In deze 
viering verwelkomen we naast een nieuw kalenderjaar vooral de nieuwe 
gemeenteleden vanuit De Hoeksteen. Aansluitend aan de dienst en na de 
koffie ben je van harte welkom bij onze Nieuwjaarslunch! 
dinsdag 6 januari 
Afscheid Corrie van ’t Hoff (Minnendael, 10.30 uur) 
Een goed gesprek (Bethelkerk, 19.45-21.15 uur) n.a.v. de hoofdstukken 7 
(‘Omgaan met kritiek op de kerk’) en 11 (‘Omgaan met verschillen in 
geloofsbeleving’) uit: Nynke Dijkstra-Algra, Pastoraat voor iedereen.  
woensdag 7 januari 
The Chosen (Bethelkerk, 15.00-17.00; inloop vanaf 14.30 uur), kerstfilm 
Wijkkerkenraad (Bethelkerk, 19.00 uur) met aansluitend de 
Nieuwjaarsreceptie 
Bijbels Hebreeuws (Bethelkerk, 20.00-22.00 uur)  
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donderdag 8 januari 
Moderamen Algemene Kerkenraad (Bethelkerk, 10.00 uur) 
zaterdag 10 januari 
Nieuwjaarsconcert (Bethelkerk, 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur) de 
organisten Richard Bos, Johan den Hoedt, Peter Overduin en Edwin Vooijs 
geven een orgelconcert t.b.v. de Aktie Steunpilaren; entreeprijs: 10 euro. 
zondag 11 januari 2026 
Viering Schrift en Tafel (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. Steven Kafoe 

 

Kerkdienst zondag 11 januari 2026 , aanvang 10.00 uur  
Voorganger: Ds. Steven Kafoe 

Organist: Aleid Moraal 

Ouderling: Anneke Tange, Aika Timmers 

Diakenen: Marijke Schop, Erik Bos, Martin van der Luit, Wim-Arie 

Hamer, Bert Borsje, Ineke van Leeuwen, Ineke Tempelaar, Fia 

Hijweege 

Lector: Willemijn Sandee 

Kerkrentmeester: Pim Middelbeek, Collectant: Theo Vermeulen 

Kindernevendienst groepen 1 - 4: Inez van Huizen 

Kindernevendienst groepen 5 - 8: Talitha Cornelisse 

Koffieschenken: Hans en Corrie van den Berg, Deborah Kooren, 

Ellis Schop 

Bloemengroet/schikking: Geraldine van Drimmelen 

Welkom: Lia van Slooten 

Koster/BHV-er: Domien Mijnster, Theo Vermeulen 

Beamer- en cameradienst: Arko en Ineke Kroonen 

Geluid: Henk-Jan de Graaf 

Kerkauto 1: Arie van Wingerden 

Kerkauto 3: Theo van Namen 

Kerkauto 4: Henny Tempelaar 

De eerste collecte (blauwe zak) is Schuldhulpmaatje 

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk  

 

 

Herinnering VVB 2025 
Het college van kerkrentmeesters vraagt u vriendelijk om, voor zover u dat 
nog niet gedaan heeft, uw toegezegde Vaste Vrijwillige Bijdrage 2025 
alsnog over te maken. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!  
Heeft u vragen, neem dan contact op met de kerkrentmeesters via  
06-29442082. 
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Nieuwjaars Orgelconcert in de Bethelkerk, een frisse start vol muziek! 
Begin het nieuwe jaar met een muzikale belevenis die licht en herkenbaar is. 
Onze organisten Richard Bos, Johan de Hoedt, Peter Overduin en Edwin 
Vooijs nemen u mee op een luchtige reis langs bekende thema’s en 
verrassende klanken, vandaar geen zware orgelkost maar een programma 
dat iedereen zal aanspreken. 
Het concert bestaat uit twee delen van drie kwartier, met een korte pauze 
van maximaal 15 minuten waarin u kunt genieten van gratis koffie of thee. 
Bij binnenkomst ontvangt u het programma, zodat u precies weet wat er op 
het muzikale menu staat. 
Dankzij de beamer kunt u niet alleen luisteren, maar ook zien hoe de 
organisten hun spel tot leven brengen. Zo beleeft u het orgel van dichtbij, 
alsof u zelf achter de toetsen zit. 
En wie na afloop nog wil nagenieten, is van harte welkom bij de gezellige 
afterparty met hapje en drankje (tegen betaling). Een perfecte gelegenheid 
om samen het nieuwe jaar feestelijk in te luiden! 

De toegang is € 10,- en komt geheel ten goede aan de actie  ‘Steunpilaren 
voor de Bethelkerk’, de Fondsenwerving voor het funderingsherstel van de 
Bethelkerk. 

Datum: Zaterdag 10 januari 2026 
Locatie: Bethelkerk,  
Aanvang: 20:00 uur (kerk open 19:30 uur) 
Kaartverkoop aan de kerkdeur 

       (contant, pin of QR-code) 
 

 

 

 

 


