JE BENT ER GLOEIEND BIJ!

Liturgie van de Oudjaarsdienst
op 31 december 2025; aanvang: 17.00 uur
In de Bethelkerk, Zwijndrecht

Voorganger: ds. René Wouda
Organist: Aleid Moraal

‘Dankt, dankt nu allen God’

Inleidend orgelspel

Aansteken van de Tafelkaarsen
Welkom

Drempeltekst
‘Jezus Christus blijft dezelfde,
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.’
(Hebreeén 13:8)

Stil gebed
Bemoediging
Groet
Psalmgebed

We lezen van Psalm 90, afgewisseld met het zingen van
‘Schuldig staan wij voor U, Heer’ (Sytze de Vries, NLB 859)



Zingen (1)  Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: / onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

Lezen Psalm 90:1-6
Een gebed van Mozes, de godsman

Heer, U bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
voor U aarde en land had gebaard —
U bent, o God, van eeuwigheid
tot eeuwigheid.
U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.
U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras
dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en’'s avonds verwelkt en verdort.

Zingen (2) Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,
mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijft Gij / toch nabij:
dat Gij ons verleden
nieuw herschrijft met vrede!



Lezen Psalm 90:7-13a

Wij komen om door uw toorn,
door uw woede bezwijken wij.

U hebt onze zonden véor u geleid,
onze geheimen onthuld in het licht
van uw gelaat.

Al onze dagen gaan heen door uw woede,
wij beéindigen onze jaren in een zucht.
Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als wij sterk zijn.

Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliiegen heen.

Wie kent de kracht van uw toorn,
wie vreest oprecht uw woede?

Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Keer u tot ons, HEER — hoe lang nog?

Zingen (3) Zwijgend in de eigen schuld
duchten wij het duister.
Gij onthult ons uw geduld
als uw liefde luistert.
Wil de klacht / dat de nacht
dood loopt in ons vragen,
verre van U dragen.

(vervolg Psalmgebed, z.0.z.)



Lezen Psalm 90:13b-17

Ontferm u over uw dienaren.
Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen,
al onze dagen.
Geef ons vreugde, vergoed de dagen
dat U ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.

Toon uw daden aan uw dienaren,

maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.

Bevestig het werk van onze handen,

het werk van onze handen, bevestig dat.

Zingen (4) Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.
Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.
Uw gericht / schept ons licht,
waar wij onze wegen
kiezen met uw zegen.

Gebed

‘De woorden van de HEER zijn zuiver
als zilver, gesmolten in de smeltkuil,
gelouterd tot zevenmaal toe.’ (Psalm 12:7)

Schriftlezing Maleachi 3:1-7a

Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal
effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer
naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie
jullie verlangen. Komen zal Hij — zegt de HEER van de



hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan?
Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als
het vuur van een edelsmid, als het loog van een wol-
wasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt
en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en
zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste
wijze offergaven brengen aan de HEER. De offers van
Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde
vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van
weleer. Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken,
en |k zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en
echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en
mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die
weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen
geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij
ontzag voor Mij — zegt de HEER van de hemelse
machten.

Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je
nog altijd als nakomelingen van Jakob. Jullie voorouders
hielden zich al niet aan mijn geboden, en ook jullie doen
dat niet. Keer terug naar Mij — zegt de HEER van de
hemelse machten —, dan zal Ik naar jullie terugkeren

Schriftlezing 1 Petrus 1:18-21

U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als
zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u
van uw voorouders had geérfd, maar met het kostbare
bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of
gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door
God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij
verschenen omwille van u. Door Hem gelooft u in God,
die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in
Zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.



‘Nu is het woord gezegd’
(Simeon / Tom Naastepad) NLB 159a

1

Nu is het woord gezegd
waarmee, o Heer, uw knecht
wordt vrijgekocht in vrede,
mijn ogen zijn vervuld

van 't heil dat Gij onthult

en dat Gij doet geschieden.

Gij hebt het opgericht

voor aller aangezicht,

een schouwspel voor de tijden,
een licht is opgegaan,

het zal de nacht verslaan

en Israél verblijden.

Je bent er gloeiend bij
verkondiging

‘Door goede machten trouw en stil omgeven’

Dietrich Bonhoeffer, NLB 511:1

1

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Gebeden
afgewisseld met ‘Door goede machten ... (NLB 511:2-7)

2

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.



En wilt Gij ons de bitt're beker geven

met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,

leer ons wat is geleden dan herdenken,

geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,

laat ons dan allerwege horen stijgen

tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Inzameling van de gaven

‘O God, die droeg ons voorgeslacht’
Psalm 90a (Mozes / Isaac Watts, Evert Smelik)

1

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!



2 De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

3 Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

4 En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

5 De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en Kkruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Zegen
‘Halleluja, eeuwig dank en ere’

Uitleidend orgelspel

Een goede jaarwisseling en een gezegend 2026
gewenst!



