KERKBRIEF zondag 21 december 2025
en donderdag 25 december 2025
- Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529

Protestantse Gemeente te Zwijndrecht

Wijkgemeente Bethelkerk E-mail; kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl
Rotterdamseweg 73 .
3332 AD Zwijndrecht Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl

Kerkdienst zondag 21 december 2025, aanvang 10.00 uur —
4de zondag van Advent

Voorganger: Ds. René Wouda

Organist: Richard Bos

Ouderling: lekje Berg

Diakenen: Marijke Schop, Wim-Arie Hamer

Lector: Izabel Prins

Kerkrentmeester: Nico de Pater

Collectant: Wouter Nugteren

Kindernevendienst groepen 1-8: Wies Hijweege, Thirza Kafoe en Karin Valk
Koffieschenken: Deborah Kooren, Domien Mijnster, Jannie van Rijs, Ineke
Ruitenberg

Bloemengroet/schikking: Marijke van der Eijk

Welkom: Ger Klein

Koster/BHV-er: Bert van Es

Beamer- en cameradienst: Dick Brouwer en Arie van Wingerden
Geluid: Henk-Jan de Graaf

Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg

Kerkauto 3: Bram Valk

Kerkauto 4: Wim-Arie Hamer

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het Ouderenpastoraat
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

Bloemengroet van de Bethelkerk op 30 november voor:

Adriana de Geus (Prins Mauritsstraat 92, 3331 XW) voor haar 95%¢ verjaardag.
Van harte gefeliciteerd.

Lenie van Noort-van Noort (De Kring 11, 3332 AS), ter bemoediging


http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/
http://www.bethelkerkzwijndrecht.nl/

Liturgie Bethelkerk zondag 21 december 2025, aanvang 10.00 uur
4de zondag van Advent
VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen
Moment van stilte
Welkom
Drempeltekst
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5)
Psalm 89: 1,6 |k zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aansteken van de 4° adventskaars
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
(Johannes 1:4-5)
NLB 458a (3x) Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.
Gebed
NLB 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment: Op de KND gaat het deze morgen over Matteus 1:18-25
Jozef hoort in een droom over Jezus
Projectlied: Welkom bij Koning
1. Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij. De staldeur staat wijd open,

voor jou, voor mij. Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, straks zal

Hij de Redder van heel de wereld zijn. God dicht bij ons.
2. Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. Lees mee waarom Gods plan

juist met hen begint. Kijk mee door hun ogen en word deel van dit

verhaal. Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! God dicht bij ons.
NLB 466: O kom, o kom, Emmanuél (De O-antifonen)
Schriftlezing NT Matteuis 1:18-25
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn
door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde
haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij
dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef,
zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat
ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de
naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd
omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is
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gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de
naam Immanuel geven,” wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. Jozef werd
wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn
vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon
gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.
Psalm 89: 9,18 Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd
Verkondiging Immanuél — of: Waarom Kerst?
HH 579: 1,4 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden
Inzameling van de gaven
Gezang 148 (liedboek 1973) Wees wellekom, Immanuél
1. Wees wellekom, Immanuél, in vlees en bloed ons metgezel,

ons Heiland en behoeder! Wees wellekom, o Godes Zoon,

die komt vanuit uws Vaders troon, ons aller Heer en broeder!

Refrein: Welkom, welkom, die ons harten, onze smarten, komt genezen,

welkom moet ons Jezus wezen!

2. Uw heerlijkheid en godd’lijk licht wordt nu vertoond voor ons gezicht

met al zijn gulden klaarheid; de vaadren zagen dit van ver als in de nacht

de morgenster, nu schijnt de zon in klaarheid.

Refrein:
3. O welkom, die ons vlees en bloed hergeven komt uw eeuwig goed

en draagt der wereld zonden, om onzentwil in schamelheid, zeer arm in

hooi en krib geleid, in doeken teer gewonden.
Refrein:
ZENDING EN ZEGEN

Zegen. Met een gezongen “Amen”
Uitleidend orgelspel

Kerkdienst donderdag 25 december 2025, aanvang 10.00 uur — 1° Kerstdag
Voorganger: Ds. Steven Kafoe

Organist: Richard Bos

Ouderling: Peter van Leeuwen

Diakenen: Cora Kooiman en Bert Borsje

Lector: Jan van Die

Kerkrentmeester: Ellis Schop

Collectant: Theo Vermeulen

Kindernevendienst groepen 1-4: Karen Klop

Kindernevendienst groepen 5-8: Evelien en Ben Nugteren

Koffieschenken: Anneke Tange, Leo en Sandra van der Graaf, Corma van Nes en
lekje Berg/Wim-Arie Hamer



Welkom: Meta Koudstaal

Koster/BHV-er: Arie Roubos

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee

Geluid: Cor-Hein Slobbe

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 3: Theo van Namen

Kerkauto 4: Leo Verhoef

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Kerk in Actie (Kinderen in de knel)
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

Liturgie Bethelkerk donderdag 24 december 2025, aanvang 10.00 uur 1°
Kerstdag

Zingen voor de dienst

NLB 477 (Komt allen tezamen)

NLB 478 (Komt, verwondert u hier, mensen)

VOORBEREIDING

Tafelkaarsen worden ontstoken
Moment van stilte
Welkom
Drempeltekst: Bij de bakker — Len Borgdoff
Al zoveel keer het kerstverhaal gehoord waarvan je alle woorden wel kunt
dromen. Het is alsof de bakker teruggekomen van vakantie vertelt wat of hem
toch waarachtig overkwam. Je antwoordt ‘ach’ en ‘zo’ en ‘heus’, ‘het is me wat
en wacht totdat hij zwijgt, jij je bestelling krijgt. Maar later, thuis, tijJdens een
boterham, komt het verhaal aan zijn betekenis, van wat er iemand ergens ooit
gebeurde, waarvan hij leeft en voortleeft levenslang. Je neemt een hap, je
weet: jij leeft ervan.
NLB 489: 1, 2 (Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan)
Stil gebed
Bemoediging en groet
NLB 487 (Eer zij God in onze dagen)
Aansteken van de Kerstkaars
Leefregel: Johannes 8: 12
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij
volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
Opwekking 527 (Licht in de nacht)
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.
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Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. O, nacht vol licht,
0, nacht dat Jezus kwam. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
Wat Hij ons leert is geven om een ander; liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle
eeuwigheid, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle
eeuwigheid, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Projectlied: ‘Welkom bij de Koning’ (op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’)
Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij. De staldeur staat wijd open, voor
jou, voor mij. Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, straks zal Hij de
Redder van heel de wereld zijn. God dicht bij ons.
Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. Lees mee waarom Gods plan juist
met hen begint. Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal.
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! God dicht bij ons.
Kindermoment (op de kindernevendienst gaat het deze week over Lucas 2:6-
20 — Herders komen op bezoek bij Jezus)
Schriftlezing OT Genesis 3: 9-15
Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door
de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen.
Maar de HEER God riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U
in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.” ‘Wie heeft
je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je
verboden had te eten?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij hebt
gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik
ervan gegeten.’ “‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg de HEER God aan de
vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan
gegeten.’
De HEER God zei tegen de slang:
‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden,
wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten,
je hele leven lang. Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare; dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de
hiel.’
NLB 482 (Er is uit 's werelds duistere wolken een groot licht stralend
opgegaan)
Schriftlezing NT Lucas 2: 1-20



In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het
rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens
het bewind van Quirinius over Syrié. ledereen ging op weg om zich te laten
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op
weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die
zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de
stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl
ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden
de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en
werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig
schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in
de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal
voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken
gewikkeld in een voederbak ligt.” En plotseling voegde zich bij de engel een
groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de
hoogste hemelen vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.” Toen de
engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:
‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en
wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.” Ze gingen meteen op weg, en troffen
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen,
vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden
verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd.
NLB 481 (Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!)
Verkondiging : Je kont tegen de krib gooien
NLB 503 (Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron)

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN
Dankgebed-Voorbede-Stil gebed-Onze Vader
Inzameling van de gaven:
1e collecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel),
2e collecte voor de kerk

ZENDING EN ZEGEN

NLB 506 Wij trekken in een lange stoet op weg naar Betlehem
Wegzending, Zegen + gezongen amen
JdH48 Ere zij God



Collecten

Collecten in de kerk

Bent u in de kerk, dan kunt u:

. Uw bijdrage geven in de collectezakken

. Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)
Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033
71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel
van uw bijdrage. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een
envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van
de kerk te doen.

Kerkradio, kerkomroep en YouTube

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op
Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via
YouTube. Nieuw: Kerkomroep op uw smart TV: in de web(internet)browser
geeft u het volgende adres op: http.//kerkomroep.tv/church?id=21025 en u
bent op de pagina van de Bethelkerk.

PASTORALIA

Verjaardagen 80+

vrijdag 19 december

Ank van Oosterom-de Wildt (Burg. Brouwerstraat 133, 3331 GD), 81 jaar
dinsdag 23 december

Kathy Boels-Kruize (Pruylenborg 283, 3332 PG), 87 jaar

vrijdag 26 december

Piet Batelaan (Abraham Kuypersingel 47, 3332 HB), 94 jaar

maandag 29 december

Tiny Schop-Leemburg (Van Deysselstraat 9, 3333 VL), 83 jaar

dinsdag 30 december

Gerda Dorsman-van Noort (Koninginneweg 4, 3331 CE), 85 jaar
donderdag 1 januari 2026

Stijnie Oosthoek-Bos (De Kring 11-42, 3332 AS), 89 jaar

Onze hartelijke felicitaties aan de jarigen en Gods nabijheid en zegen over een
nieuw levensjaar toegewenst!

Huwelijksjubilea

Anne Schot en Bert Wiekeraad (Berliozstraat 5, 3335CL) zijn op 21 december 25
jaar getrouwd. Arie en Lenie van der Slik-van Die (Maasboulevard 250, 3331ML)
zijn op 24 december 50 jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties bij deze jubilea
en ook voor de toekomst Gods zegen gewenst.
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Nieuw ingekomen

M.J. (Magda) Mulder-van Daalen (De Kring 11-9, 3332 AS); zij is vanuit Drunen in
De Lichtkring komen wonen.

C.W. (Wilma) Vreugdenhil (Prins Bernhardstraat 66, 3331 BS).

We heten hen van harte welkom in onze gemeente en hopen dat ze hier hun plek
zullen kunnen vinden.

Verhuizing

Lenie van Noort-van Noort is verhuisd (van de Bootjessteeg 12) naar De
Lichtkring, (De Kring 11, 3332 AS; Afdeling en kamernummer volgen nog). We
hopen dat ze zich daar thuis kan gaan voelen.

We leven mee met...

Cor den Boer, voor revalidatie opgenomen (Ambachtstaete, k. 3.01)
Margriet Lommers (Rotterdamseweg 90, 3332 AK) en haar gezin
Leen Koster en Linda Samson (Sophiapromenade 236, 3344 PM HIA)
Bert en Ank Leusink (Saturnusstraat 325, 3331 SM)

Joke den Heeten ('t Anker 104, 3332 BP)

... wie ernstig ziek zijn, maar dat hoeft niet iedereen te weten ...

... wie rouwdragen.

... voor wie de donkere dagen voor Kerst niet om door te komen zijn...
We bidden hen allen daarbij moed, heling en genezing toe!

Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen.
En het meeste!

AGENDA

zondag 21 december

4° zondag van Advent (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. René Wouda.

woensdag 24 december

Kinderkerstfeest (De Hoeksteen, 17.00 uur; inloop vanaf 16.30 uur)
Volkskerstzang (Bethelkerk, 21.30 uur; deuren open: 20.45 uur; inleidende
klanken vanaf 21.15 uur) met Het Geklank des konings, Nova Voce en ds. René
Wouda. Thema: Kerst smaakt naar meer

donderdag 25 december

Kerstfeest (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. Steven Kafoe. Thema: Je kont tegen
de krib gooien

vrijdag 26 december

Schipperskerstfeest (Bethelkerk, 16.00 uur) met ds. Adriaan Theunisse. Thema:
Redding

zondag 28 december

Morgendienst (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. Leo van der Eijk

Middagdienst (De Hoeksteen, 14.00 uur), sluiting gemeente De Hoeksteen
dinsdag 30 december

Pub Quiz (De Pastorie, 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur) t.b.v. Aktie Steunpilaren
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woensdag 31 december 2025

Oudjaarsdienst (Bethelkerk, 17.00 uur) met ds. René Wouda. Thema: Je bent er
gloeiend bij.

zondag 4 januari 2026

Nieuwjaarsviering (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. René Wouda. In deze viering

verwelkomen we naast een nieuw kalenderjaar vooral de nieuwe gemeenteleden

vanuit De Hoeksteen. Aansluitend aan de dienst en na de koffie ben je van harte

welkom bij onze Nieuwjaarslunch!

Kerst-zondagavondzang op 21 december in de Bethelkerk aanvang 19.30 uur
Komt allen, groot en klein, naar de kerstzondagavondzang. Op deze avond
mogen we vol vreugde zingen van de geboorte van het kindje Jezus. Ook in een
tijd waar donkere wolken, onrust en verdriet boven ons hangen, mogen we zingen
en kijken naar de ster van Bethlehem. In deze zondagavondzang geeft Wim de
Penning leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Hugo
van der Meij. Verder werken ook het CMK Excelsior uit Hendrik-ldo-Ambacht en
Anneke Monsma en Pieter van Breugel mee. We zingen in deze
zondagavondzang o.a. de kerstliederen ‘Komt allen tezamen’, ‘Hoor de engelen
zingen d’eer’ en 'Komt, verwonderd u hier, mensen’. Het koor zingt 0.a. ‘Kom, volg
het spoor’ en ‘O stad van Bethlehem’. We besluiten deze kerstzondagavondzang
met het zingen van het ‘Ere zij God’. Wij rekenen op uw komst. Alle informatie
over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op onze website,
www.bethelkerkkoor.nl. Graag tot ziens in de Bethelkerk. Ries Knook

Bericht van de zusterkring:

Dank voor alle giften die na de kerstbijeenkomst van de zusterkring in de bus zijn
gedaan. Namens het team, Meta Koudstaal.

“De Tuinders van Ambacht”

De Zusterkring nodigt iedereen uit voor het bijwonen van de film “De Tuinders van
Ambacht’

Een documentaire over de geschiedenis van het tuindersambacht in Hendrik-Ido-
Ambacht in samenwerking met het Historisch Genootschap Hendrik-ldo-Ambacht.
Met verhalen van de laatste tuinders en kwekers van Hendrik -ldo-Ambacht.
Datum: dinsdag 20 januari 2026

Locatie: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, Zwijndrecht

Aanvang: 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur). Entree € 10,00 ( t.b.v. de actie
“Steunpilaren voor de Bethelkerk”)



STEUNPILAREN VOOR
DE BETHELKERK

e b

Huidige
opbrengst:

€ 84.995,-)

DE WARMTE VAN HET LICHT
STEUNT ONS.
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