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Kerkdienst zondag 30 november 2025, aanvang 10.00 uur -
Eerste zondag van Advent
Voorganger: ds. Steven Kafoe

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: Anneke Tange

Diakenen: Fia Hijweege, Bert Borsje

Lector: Frans Kooren

Kerkrentmeester: Pim Middelbeek

Collectant: Theo Vermeulen

Kindernevendienst groepen 1-4: Céril van Leeuwen
Kindernevendienst groepen 5-8: Ineke van Leeuwen
Koffieschenken: Hans Timmer, Elly van der Waals, Hans en Corrie
van den Berg

Bloemengroet/schikking: Annie van Herwijnen en Theodora den
Hoed

Welkom: Ger van der Burg

Koster/BHV-er: Arie Roubos

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee

Geluid: Marco van Breugel

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 3: Nico Koudstaal

Kerkauto 4: Jan van Die

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Diaconie (Vluchtelingenwerk)
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

Bloemengroet van de Bethelkerk op 30 november voor:

Cor van Breugel: van harte beterschap

Corrie en Hans van den Berg: fer bemoediging
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Liturgie Bethelkerk zondag 30 november 2025, aanvang 10.00 uur
15t zondag van Advent

VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen
Moment van stilte
Welkom
Drempeltekst
Gods redding past niet in onze denkkaders. Gods messias komt niet als het
ontbrekende puzzelstukje dat ons project afmaakt, eerder als een steen die
onze bouwwerken omverwerpt. Advent vraagt daarom om bezinning. We
heten degene welkom die ons leven op zijn kop komt zetten. Om te delen in de
vreugde van de kinderen en het kerstkind met open armen te ontvangen
moeten we onszelf opzij zetten — onze ideeén over wat verstandig, nodig en
goed is. Alleen dan zijn we voorbereid op Jezus’ komst.
(Preekinspiratie bij het Bijbel Basics project Advent en Kerst 2025)
Intochtslied (staande): NLB 122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Stil gebed
Bemoediging en groet
Leefregel: Romeinen 13: 8-12a
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft
de wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet
uw zinnen niet op wat van een ander is’ — deze en alle andere geboden
worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de
liefde. U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap
moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof
kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.
Aansteken van de 1¢ Adventskaars
Schriftlezing: Romeinen 13: 12b-14
Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons
omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven
als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en
losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus
en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten.
NLB 452 Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Geest
Projectlied Welkom bij de Koning (op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’)



Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij.

De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij.

Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein,

straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn. God dicht bij ons.

Veel gewone mensen, één bijzonder Kind.

Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint.

Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal.

Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! God dicht bij ons.
Kindermoment. Op de kindernevendienst gaat het deze week over Jesaja. Hij
vertelt over een koning die vrede brengt, Jesaja 11: 1-8

Schriftlezing OT: Jesaja 11: 1-10

Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt
tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en
inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en
ontzag voor de HEER. Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet
op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft
hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid
als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een
bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze
hoeden. Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen;

een leeuw eet stro, net als een rund. Bij het hol van een adder speelt een
zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want
kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee
bedekt. Op die dag zal de telg van Isai als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

NLB 437 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer
Verkondiging: Het visioen van vrede

Weerklank gezang 217: 1-5 (op de wijs van psalm 61)
1 Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven

als een park, een paradijs,

als een tuin om te betreden, hof van heden-

Here God, kyrie eleis!

2 God, wat is er van gekomen? Onze dromen

zijn door eigen schuld vergaan.

Recht en vrede afgestorven,- hoe bedorven
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is dit menselijk bestaan!
3 Kom ons harde hart bekeren, kom ons leren
wat de Geest al heeft voorspeld:
komen zal Gods rijk op aarde, niet door zwaarden,
niet door kracht noch door geweld.
4 [ aat dat koninkrijk nu komen, doe ons dromen,
dromen van dat kleine kind
bukkend om een slang te strelen- zie ze spelen!
heel uw schepping eensgezind.
5 Dan wordt alles vol van vrede, uitgestreden
buigen wij de wapens om.
O, dan ploegen wij met zwaarden nieuwe aarde,
Heer, uw vrede zingt alom!

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Inzameling van de gaven
HH 145 O kom, o kom, Immanuél

ZENDING EN ZEGEN
Zegen. Met een gezongen “Amen’”
Uitleidend orgelspel

Collecten

Collecten in de kerk

Bent u in de kerk, dan kunt u:

* Uw bijdrage geven in de collectezakken
» Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)
Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377
5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan
het doel van uw bijdrage. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in
een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de
brievenbus van de kerk te doen.

Kerkradio, kerkomroep en YouTube
Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op

Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht). Op
een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via
YouTube.



PASTORALIA

Overlijden Pieter ter Veen

Op vrijdag 21 november jl. overleed ons gemeentelid Pieter ter Veen. Piet
was 87 jaar. In 2000 overleed zijn eerste vrouw. Piet hertrouwde in 2013
met Tini Oldenburger en ze woonden op het P.J. Oudplein 152. In 2022
werd het huwelijk ontbonden. Piet was inmiddels al opgenomen in de
Lindonk vanwege toenemende dementie. De laatste jaren verbleef hij op
de gesloten afdeling De Haven in Swinhove. Het afscheid zal op zaterdag
29 november op informele wijze plaatsvinden. We zullen aankomende
zondag de nabestaanden in ons gebed noemen, er zal geen In Memoriam
worden gelezen.

Doop

Op zondag 7 december mag Aron Benjamin het teken en zegel van de
doop ontvangen. Aron is de zoon van Wim en Inez van Huizen-van
Herpen en het broertje van Levi en Fenna.

We hopen op een bemoedigende viering!

Verjaardagen 80+

zondag 30 november

Jack de Mooij, 80 jaar

donderdag 4 december

Maria Sonneveld-Schilperoord, 86 jaar
zondag 7 december

Irene Romijn-Zijderveld, 80 jaar
maandag 8 december:

dhr. Wim den Boer, 86 jaar

mw. Joke Renaud, 84 jaar

Onze hartelijke felicitaties aan alle jarigen en Gods nabijheid en zegen over
een nieuw levensjaar toegewenst!

Huwelijksjubileum

maandag 8 december

Koos en Gini Sala-van der Zwan, 55 jaar Alvast van harte gefeliciteerd. We
wensen jullie een feestelijk jubileum en Gods de gezamenlijke toekomst!

We leven mee



Met Hans en Corrie v.d. Berg-den Hoed. Corrie heeft onlangs de diagnose
non-hodgekin gekregen. Zij start op maandag 1 december met een aantal
behandelingen om de ziekte onder controle te houden.

Met Cor den Boer, hij verblijft nog in het ASZ Dordrecht. De operatie is
succesvol geweest, maar de situatie is nog niet stabiel. Cor is inmiddels van
de IC af. We bidden om verder herstel.

Met Margriet Lommers en haar gezin bidden we om een zegen over de
hopelijk remmende behandeling die ze ondergaat - om een wonder hoe dan
ooK.

Met Leen Koster en Linda Samson

Met Bert en Ank Leusink

Met Joke den Heeten

Met wie ernstig ziek zijn, maar dat hoeft niet iedereen te weten ...

Met wie rouwdragen.

We bidden hen allen daarbij moed, heling en genezing toe!

Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen.

En het meeste!

Gift: Onder dank ontvangen €.20,00 voor de zusterkring onder letter R.

AGENDA

vrijdag 28 november

Bistro Bethel (Bethelkerk, 16.00-18.00 uur)

zondag 30 november

1e zondag van Advent (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. Steven Kafoe
dinsdag 2 december

Een goed gesprek (Bethelkerk, 20.00 uur); zie: In het leerhuis. Programma
Vorming & Toerusting, september-december 2025, blz. 6-7 We bespreken de
blz 26-41 uit Nynke Dijkstra-Algra, Pastoraat voor iedereen

Missie ZW. KKE (Bethelkerk, 20.00 uur)

woensdag 3 december

Adventsvesper 1 (Lindtse kerk, 19.30 uur) met ds. René Wouda

donderdag 4 december

College van diakenen (Bethelkerk, 20.00 uur)

zondag 7 september

2° zondag van Advent (Bethelkerk, 10.00 uur), doopdienst Aron van Huizen,
met ds. René Wouda

Kerkdienst zondag 7 december 2025, aanvang 10.00 uur -
Tweede zondag van Advent - Doopdienst
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Voorganger: René Wouda

Organist: Richard Bos

Ouderling: Aika Timmers

Diakenen: Ineke Tempelaar en Ineke van Leeuwen
Lector: Wilma Verhoef

Kerkrentmeester: Andre Mijnster

Collectant: Jan Klop

Kindernevendienst groepen 1-4: Esmée Valk
Kindernevendienst groepen 5-8: Renate Lommers
Koffieschenken: Nelleke Scheurwater, Jan en Jennie van Die,
Lieneke van Wingerden

Bloemengroet/schikking: Didi van Asch

Welkom: Monique Klein

Koster/BHV-er: Corma van Nes

Beamer- en cameradienst: Wim Sandee en Marco van Breugel
Geluid: Hans Timmer

Kerkauto 1: Arie van Wingerden

Kerkauto 3: Leo van der Graaf

Kerkauto 4: Jaap Swank

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het plaatselijk
evangelisatiewerk

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

De Diaconale collecte op zondag 30 november is bestemd voor het
Noodfonds van Vluchtelingenwerk Zwijndrecht. Veel

vluchtelingen moesten alles achterlaten wat hun lief is. Nu moeten
ze hun leven weer proberen op te bouwen in een voor hen vreemd
land. Vluchtelingenwerk helpt deze mensen om weer aan een
toekomst te bouwen.

Het afgelopen jaar zijn er ruim 40 nieuwe huishoudens in
Zwijndrecht bijgekomen. Hierbij gaat het 0.a. om

gezinshereniging, het weer samenbrengen van verscheurde
gezinnen, waarbij Vluchtelingenwerk vaak ook financieel helpt.
Naast persoonlijke ondersteuning bij de asielprocedure en het
wegwijs maken van vluchtelingen in onze samenleving komt
Vluchtelingenwerk op voor de belangen van viluchtelingen bij onze
regering. Vluchtelingenwerk helpt bij de integratie, het leren van de
Nederlandse taal en geeft begeleiding bij het zoeken naar werk.
Onze bijdrage kan het verschil maken in het leven van een
vliuchteling.
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KERSTPAKKETTENACTIE: Wij willen u alvast wijzen op de
bekende Kerstpakkettenactie. Volgende week zondag staan we bij
de uitgang gereed met lege dozen. Aan u de vraag om daar een
mooi kerstpakket van te maken, zodat we die aan de nieuwkomers
in Zwijndrecht uit kunnen delen.

Namens de Diaconie, Corrie van den Berg.

OP REIS MET DE WIJZEN: Kliederkerk, zondag 14 december 2025

Op zondagmiddag 14 december komen we weer bijeen in de Bethelkerk voor
een mooie (kl)iederkerk! We ontvangen je (inloop vanaf 15.00 uur) je met
drinken en iets lekkers. Om 15.30 uur beginnen we in de kerk met het
Bijbelverhaal over de Wijzen uit het Oosten. Daarna gaan we met dit verhaal
actief aan de slag: knutselen, spelen en bewegen, een speurtocht, een proefje
doen...); om ca. 15.45 uur komen we weer in de kerk samen om te zien wat
we gevonden hebben, te bidden en het zegenlied te zingen. Vanaf 17.00 uur
eten we wat en om ongeveer 17.30 uur sluiten we af. Ga je mee op reis en
onderweg naar het Kerstfeest? Je bent welkom!

De eerste (kl)iederkerken in 2026 zijn op 8 februari en 12 april.

Steunpilaren voor de Bethelkerk »
| 1 (), 000
ledere gift - groot of klein - Doel € 95.000,- | |= oo
% helpt ons doel te bereiken! - 85.000

Huidige opbrengst € 70.235,-

—_— 70000
- 565.000
—eD.000
== 55.000
-— 50.000

b

en korte overdenking aan de hand van Psalm 127: 1: Als de — o0
Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers 0008
eraan; als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt — i;g
de wachter. M.a.w. het bouwen van een huis (herstel en '_I;‘ﬁ

restauratie van de Bethelkerk) is zonder de zegen van God o

niks waard. Als Hij zich niet bemoeit met het werk van de

mens, is al het werk, de drukte en inspanning voor niets.



