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Kerkdienst zondag 23 november 2025, aanvang 10.00 uur
Eeuwigheidszondag

Thema: Tranen in de hemel

Voorgangers: Ds. René Wouda en ds. Steven Kafoe
Organist: Niels Martin

Muzikale medewerking: Gemeente-ensemble
Ouderling: Marijke den Boer

Diakenen: Martin van der Luit, Erik Bos

Lector: Marianne Cornelisse

Kerkrentmeester: Timon Lommers

Collectant: Wouter Nugteren

Kindernevendienst groepen 1-4: Karen Klop
Kindernevendienst groepen 5-8: Evelien Nugteren
Koffieschenken: Wietske de Kievit, Nico de Kievit,

Josje van Turenhout en Bart Mijnster
Bloemengroet/schikking: lekje Berg en Marijke van der Eijk
Welkom: Nico Koudstaal
Koster/BHV-er: Bert van Es
Beamer- en cameradienst: Chris Terlouw en Jannie Sandee
Geluid: Cor-Hein Slobbe
Kerkauto 1: Arie van Wingerden
Kerkauto 3: Ton van der Ven
Kerkauto 4: Hans en Corrie van den Berg
De eerste collecte (blauwe zak) is voor het orgelfonds
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk
In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion

Bloemengroet van de Bethelkerk op 23 november voor:

Piet en Jannie van Rijs-Nes voor hun 60 jarig huwelijk. Van harte
gefeliciteerd

Olga van Amelsvoort-Mikulich van harte beterschap
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Eeuwigheidszondag

Op zondag 23 november is het Eeuwigheidszondag en worden in de
ochtenddienst alle gemeenteleden, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn
overleden, herdacht, met name genoemd en er zal voor hen een lichtje worden
ontstoken. Ook u wordt van harte uitgenodigd om voorafgaand aan de dienst,
ter herinnering, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars en dit op het
liturgisch centrum te plaatsen.

Namens de Taakgroep Eredienst.

Liturgie Bethelkerk zondag 23 november 2025, aanvang 10.00 uur
VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen
Moment van stilte
Welkom
Drempeltekst
Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt
in het verhaal over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God
van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Hij is geen God van
doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.
(Lucas 20: 37-38)
NLB 774 met ensemble: Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste
Stil gebed
Bemoediging en groet
PSALMGEBED: Psalm 90
Psalm 90a: 1,2 O God die droeg ons voorgeslacht
Bij Psalm 90 (Piet van Midden):
God, kijk ik terug zover ik kan: u ben er altijd.
Mensen niet. Als ze tachtig worden is het al veel.
En wie denkt nog aan ze als ze dood zijn?
Mensen zijn geen god. Mensen gaan voorbij.
Moeilijk is dat: jong wezen, oud worden, dood gaan.
En als je ziet wat er soms met mensen gebeurt: geen leven is het.
Daarom bid ik: geef ook geluk, plezier,
Maak het zo dat mensen zeggen: je kunt wel zien dat God er is.
En gaat u verder met wat wij laten liggen.
Psalm 90a: 3,4 Gij zijt, van voor Gij zee en aard

In memoriam Wijntje (Wija) Scheurwater-van Namen
8 augustus 1918 — 5 november 2025
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In memoriam Teunis (Teun) van Prooijen
13 juli 1932 — 12 november 2025

Psalm 90a:5,6 De tijd draagt alle mensen voort
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Kindermoment Bijbel Basics: Alles wordt nieuw
Op de KND gaat het deze morgen over Openbaring 21:1-7
Kinderlied HH 121: 1,2 Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Schriftlezing: Openbaring 5
Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol
die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik
zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels
te verbreken en de boekrol te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of
op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik brak in
tranen uit omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en
hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Huil niet. Want de
leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en
daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ Toen zag ik midden
voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag
eruit als een lam dat geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen;
dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd.
Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn
rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig
oudsten zich voor het lam neer. leder van hen had een lier en een gouden
schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een
nieuw lied in:
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken.
Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht
uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit
hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als
koningen heersen op aarde.’
Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de
wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal
tienduizenden, duizend maal duizenden. Met luide stem riepen ze: ‘Het lam
dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof
en dank.’ Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee,
alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het



lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ De vier
wezens antwoordden: ‘Amen,” en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.
NLB 775 met ensemble Dag der dagen als de tijden
Verkondiging Tranen in de hemel
Meditatief orgelspel
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN
Inleidend woord bij de gedachtenis
Gedenken van de namen
Sela 191 met ensemble. De mensen die we missen
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Persoonlijke zegen voor Bart en Natasja van Teunenbroek
NLB 675:2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden...?
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
NLB 726: 1,2,5,6 Hoor, een heilig koor van stemmen
ZENDING EN ZEGEN
Zegen. Met een gezongen “Amen’”
Uitleidend orgelspel

Aansluitend aan de dienst is de kerkzaal beschikbaar voor stilte en het
eventueel aansteken van een kaarsje.

Collecten

Collecten in de kerk

Bent u in de kerk, dan kunt u:

» Uw bijdrage geven in de collectezakken

» Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)
Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377
5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan
het doel van uw bijdrage. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in
een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de
brievenbus van de kerk te doen.

Kerkradio, kerkomroep en YouTube

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op
Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht). Op
een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via
YouTube.



PASTORALIA

In memoriam Wija Scheurwater-van Namen

Op woensdag 5 november overleed de oudste inwoonster van Zwijndrecht en
onze oudste zuster Wijntje Scheurwater- van Namen. Wija Scheurwater is 107
jaar geworden. Het afscheid heeft op donderdag 13 november plaatsgevonden
(in de kapel) aan de Jeroen Boschlaan. We gedenken haar deze
zondagmorgen in de Bethelkerk.

In memoriam Teun van Prooijen

Op woensdag 12 november overleed Teunis (Teun) van Prooijen, echtgenoot
van Gré van Prooijen-Kuiper, Teun van Prooijen is 93 jaar geworden. Het
afscheid vond op dinsdag 18 november in en vanuit de Bethelkerk plaats. Ook
zijn In Memoriam is op deze zondag.

Verjaardagen 80+

dinsdag 25 november

Didi van Asch-van Noort, 80 jaar

woensdag 26 november

Rie Wardenier-van Wijngaarden, 88 jaar

zondag 30 november

Jack de Mooij, 80 jaar

Onze hartelijke felicitaties aan alle jarigen en Gods nabijheid en zegen over
een nieuw levensjaar toegewenst!

Huwelijksjubilea

vrijdag 21 november

dhr. en mevr. van Wijnen-Reijerkerk, 50 jaar

zaterdag 22 november

Peter en Ursula den Ouden-van den Heuvel, 40 jaar

woensdag 26 november

Hans Pols en Barta de Regt zijn dan 60 jaar samen

Onze hartelijke felicitaties aan de jubilerende stellen; we wensen jullie een
feestelijk jubileum en Gods zegen voor jullie gezamenlijke toekomst!

We leven mee

Met de nabestaanden van onze overleden gemeenteleden, en met hen die
opzien tegen Eeuwigheidszondag omdat het gemis van hun dierbare nog zo
tastbaar is.

Met Margriet Lommers en haar gezin bidden we om bescherming en bewaring
- om een wonder hoe dan ook.

Met Leen Koster en Linda Samson, bij de hopelijk remmende behandeling die
Leen ondergaat.



Met Bert en Ank Leusink, dat de behandeling Bert nog wat tijd en kwaliteit van
leven geeft.

Met Joke den Heeten, levensmoe.

Met wie ernstig ziek zijn, maar dat hoeft niet iedereen te weten ...

We bidden hen allen daarbij moed, heling en genezing toe!

Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen.

En het meeste!

AGENDA

vrijdag 21 november

Instuif (De Pastorie, 16.00-17.30 uur)

Gamenight, PKN Jeugdavond (Develhofkerk, 20.00 uur)

zaterdag 22 november

Wijnproeverij (Bethelkerk, 15.00-17.00 uur) t.b.v. Aktie Steunpilaren
zondag 23 november

Eeuwigheidszondag (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. Steven Kafoe en ds.
René Wouda. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om een kaarsje
aan de Paaskaars aan te steken. In de dienst noemen we de namen van de
gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Na de
dienst is de kerk nog geopend voor stilte, een kaarsje aansteken, gesprek.
dinsdag 25 november

Taakgroep Pastoraat (Bethelkerk, 20.00-21.30 uur)

woensdag 26 november

De weg van vrede (Bethelkerk, 19.30-21.30; inloop vanaf 19.00 uur). We
bespreken hoofdstuk 4, ‘De vredevorst (deel 2)’, blz 85-113 uit: Stefan Paas,
De weg van vrede.

vrijdag 28 november

Bethel Bistro (Bethelkerk, 16.00-18.00 uur)

zondag 30 november

1e zondag van Advent (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. Steven Kafoe
dinsdag 2 december

Een goed gesprek (Bethelkerk, 20.00 uur); zie: In het leerhuis. Programma
Vorming & Toerusting, september-december 2025, blz. 6-7

woensdag 3 december

Adventsvesper 1 (Lindtse kerk, 19.30 uur) met ds. René Wouda

‘Op de koffie/thee-visite’ (Aktie Steunpilaren) Wees welkom!

vrijdag 21 november

(10.00 uur) bij Teun en Jeannet van Wouwe (Euryzakade 600 / ingang via
zwart tussengebouwtje — op belplateau ‘600’ intoetsen + schijfje naast OK
indrukken)




dinsdag 25 november

(15.00 uur) bij Pauline Boon (Pr. Margrietstraat 42)

woensdag 26 november

(10.00 uur) bij Hans en Corrie van den Berg (Van Slingelandtlaan 13)
(14.30 uur) bij André en Domien Mijnster (Melkwegsingel 8)
donderdag 27 november

(10.00 uur) bij Arjan en Karin Valk (Boshoek 10)

vrijdag 28 november

bij Teun en Jeannet van Wouwe (Euryzakade 600)

Kerkdienst zondag 30 november 2025, aanvang 10.00 uur -
Eerste zondag van Advent

Voorganger: ds. Steven Kafoe

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: Anneke Tange, Diakenen: Fia Hijweege, Bert Borsje
Lector: Frans Kooren

Kerkrentmeester: Pim Middelbeek, Collectant: Theo Vermeulen
Kindernevendienst groepen 1-4: Céril van Leeuwen
Kindernevendienst groepen 5-8: Ineke van Leeuwen
Koffieschenken: Hans Timmer, Elly van der Waals, Hans en Corrie
van den Berg

Bloemengroet/schikking: Annie van Herwijnen en Theodora den
Hoed

Welkom: Ger van der Burg

Koster/BHV-er: Arie Roubos

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee

Geluid: Marco van Breugel

Kerkauto 1: Hans Timmer, Kerkauto 3: Nico Koudstaal
Kerkauto 4: Jan van Die

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Diaconie (Vluchtelingenwerk)
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

Gift: € 20,00 ontvangen voor de Zusterkring onder letter van L.

Op reis met de wijzen: Kliederkerk, zondag 14 december 2025

Op zondagmiddag 14 december komen we weer bijeen in de Bethelkerk voor
een mooie (kl)iederkerk! We ontvangen je (inloop vanaf 15.00 uur) je met
drinken en iets lekkers. Om 15.30 uur beginnen we in de kerk met het
Bijbelverhaal over de Wijzen uit het Oosten. Daarna gaan we met dit verhaal
actief aan de slag: knutselen, spelen en bewegen, een speurtocht, een proefje
doen...); om ca. 15.45 uur komen we weer in de kerk samen om te zien wat
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we gevonden hebben, te bidden en het zegenlied te zingen. Vanaf 17.00 uur
eten we wat en om ongeveer 17.30 uur sluiten we af. Ga je mee op reis en
onderweg naar het Kerstfeest? Je bent welkom!

De eerste (kl)iederkerken in 2026 zijn op 8 februari en 12 april.

ZWO Kerstmarkt

Op zaterdag 13 december bent u tussen 11:00 tot 15:00 uur van harte welkom
bij de ZWO-kerstmarkt. Kom in de kerstsfeer en steun tegelijkertijd de
prachtige zendingsprojecten. Ook dit jaar zijn er weer veel mooie producten te
koop, kunt u genieten van verschillende lekkernijen en mag ook het Rad van
Avontuur niet ontbreken. Ook voor de kinderen zijn diverse activiteiten
aanwezig. Kerststukken en meer producten kunt u tot uiterlijk 4 december
bestellen op www.bethelkerkzwijindrecht.nl
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