KERKBRIEF zondag 16 november 2025
Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl
Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl

Protestantse Gemeente te Zwijndrecht
Wijkgemeente Bethelkerk
Rotterdamseweg 73

3332 AD Zwijndrecht

Kerkdienst zondag 16 november 2025, aanvang 10.00 uur - MZAD
Spreker: Gor Khatchikyan

Liturg: Loes Breedveld

Begeleiding: Gospelkoor Inspiration

Ouderling: Marya Heij

Diakenen: Ineke van Leeuwen, Jos

Lector: MZAD-commissie

Kerkrentmeester: André Mijnster

Collectant: Marco van der Kruk

Kindernevendienst groepen 1-4: Thirza Kafoe, Wies Hijweege
Kindernevendienst groepen 5-8: Talitha Cornelisse
Koffieschenken: Hanneke Hartog, Karen Klop, Karin Valk, Arjan van
Drimmelen

Bloemengroet/schikking: Geraldine van Drimmelen

Welkom: Ger van der Burg

Koster/BHV-er: Corma van Nes

Beamer- en cameradienst: Chris Terlouw en Wim Sandee
Geluid: Marco van Breugel

Kerkauto 1; Wouter Nugteren

Kerkauto 3: Theo van Namen

Kerkauto 4: Leo Verhoef

De eerste collecte (blauwe zak) is voor onderhoud gebouwen
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion

Bloemengroet van de Bethelkerk op 16 november voor:

Bram de Bakker, met de felicitaties voor zijn 91jarige verjaardag op zondag16
november

Annie den Boer, ter bemoediging
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Liturgie voor: MET Z’N ALLEN DIENST Thema

‘JEZUS ONTMOETEN”

Voorafgaand aan de dienst luisteren we naar Inspiration.

Zij zingen “Ik wil juichen voor U mijn Heer”, lied 27 uit Hemelhoog De
tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars en we hebben een
moment van stilte

leder wordt welkom geheten door ds. Loes Breedveld

Inspiration zingt “Come to the cross” van Michael W.

Smith Come to the cross (kom naar het kruis) Treurige,

waar je ook bent.

Er is plaats bij het kruis.

Vertel je belast hart, dat er plaats is bij het kruis.

Vertel het in het oor van onze Redder Laat

Je angsten los, zeg het en Hij hoort je.

Halleluja,

Wat je ook hebt gedaan, je mag komen bij het kruis.

Zondaar kom vandaag, er is plaats bij het kruis

Wat een gezegende gedachte, dat iedereen

mag komen bij het kruis.

Loes spreekt een gebed uit.

We zingen met elkaar “Welkom in Gods huis”, HH 707 vers 1+2, refr. vers 3,
refr.

De kinderen uit groep 1 t/m 6 mogen naar het podium komen en hebben een
praatje

We zingen met en voor de kinderen “Vertel het aan de mensen” uit HH 691, 1 en
2

De lichtjes worden aangestoken aan de Paaskaars onder het zingen van “Als een
kind de kaars aansteekt” HH 474, 1 en 2 en kinderen gaan naar eigen ruimte
Inspiration zingt twee liederen, “Joy of the Lord” en “Bouw Uw Koninkrijk” Joy
of the Lord (De vreugde van de Heer) De vreugde van de Heer is mijn kracht.

In het donker zal ik dansen, in de schaduw zal ik zingen,

want de vreugde van de Heer is mijn kracht.

Bouw uw Koninkrijk (Nederlands lied)

Refrein

Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons
land. Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug. Heer, dat bidden wij. Tot uw
koninkrijk, Verschijnt.

Loes leest voor ons uit Johannes 5 het verhaal van “een genezing op sabbat”
vs.1-14



Genezing in het bad van Betzata

1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem
is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws
Betzata(1) heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en
misvormden.(2) 5 Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus
zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond
worden?’ 7 De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er
niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vooér
mij in het water.” 8 Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.” 9 En meteen werd
de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10
De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is
niet toegestaan een slaapmat te dragen!” 11 Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die
mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.” 12 ‘Wie zei dat tegen
u?’ vroegen ze. 13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was,
want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren.

14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent
nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’

We zingen met elkaar uit Opwekking, lied 642 “De
rivier’ Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar
de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven, ik

leg alles voor u neer.

Leid mij steeds weer naar het water,

'k wil U daar ontmoeten, Heer. Want

dit water brengt nieuw leven en

verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van Uw genade, waar

'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven, ik

leg alles voor u neer.

Leid mij steeds weer naar het water, 'k

wil U daar ontmoeten, Heer.

Gor neemt ons mee in zijn verkondiging met het thema “Jezus ontmoeten”
We zingen lied 534 uit het liedboek “Hij die de blinden weer liet zien”
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Inspiration zingt twee liederen, “Prayer for the city” en “Great and wonderful”
Prayer for the city (Gebed voor de stad)

We openen ons hart, om U te dienen en

uw liefde te tonen.

Laat uw Geest nieuw leven brengen, daar waar alle hoop verloren is.
Breng voorspoed aan hen in nood en laat uw licht schijnen in de duisternis.
We bidden voor de stad waarin we wonen.

We bidden dat onze zonden worden vergeven.

Laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.

Vader wij roepen uw naam.

We bidden voor onze kinderen, leiders en familie.

Heer we bidden om uw zegen.

Great and wonderful (Groot en wonderlijk) Groot

en wonderlijk zijn uw daden Heer.

God de almachtige door de eeuwen heen.

Alle naties zullen U prijzen.

Uw glorie zal onthuld worden.

Halleluja.

Amen.

Ruimte voor voorbeden, gebed en stil gebed voor ieder in zijn hart
Moment voor de collecte, contant per zak, QR-code of Bethelapp

Rick van de Kruk geeft een toelichting inzake het jeugdwerk De

kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gor zegent ons staande met woorden van St. Patrick “De Heer is vé6r ons...’
De Heer is vOOr je om je de juiste weg te wijzen

De Heer is naast je om je in de armen te sluiten

De Heer is achter je om je op te vangen

De Heer is in je om je te troosten

De Heer is 6m je om je te verdedigen

De Heer is boven je om je te zegenen;

Z0O ZEGENT JOU, GOD, VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST, AMEN

Na het “Amen” zingen we uit het liedboek nr. 425 “Vervuld van Uw zegen”

Na 1 x het couplet gezongen te hebben, lopen we zingende de zaal uit en
herhalen zolang tot ieder bij de koffie is.

Collecten
Collecten in de kerk
Bent u in de kerk, dan kunt u:
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* Uw bijdrage geven in de collectezakken
» Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)
Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033
71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel
van uw bijdrage. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in

een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus
van de kerk te doen.

Kerkradio, kerkomroep en YouTube

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op
Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht). Op een
later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via
YouTube.

PASTORALIA

Overlijden Wija Scheurwater-van Namen

Op woensdag 5 november overleed de oudste inwoonster van Zwijndrecht en
onze oudste zuster Wijntje Scheurwater- van Namen; Wija Scheurwater is 107
jaar geworden. De begrafenis heeft op donderdag 13 november plaatsgevonden
aan de Jeroen Boschlaan, na een afscheidsdienst in de kapel van de
begraafplaats. Op zondag 23 november (Eeuwigheidszondag) zal het In
Memoriam worden uitgesproken.

Overlijden Teunis van Prooijen

Op woensdag 12 november overleed Teunis (Teun) van Prooijen, echtgenoot van
Gré van Prooijen-Kuiper; Teun van Prooijen is 93 jaar geworden. Het afscheid is
op dinsdag 18 november. De dienst van Woord en gebed begint om 10.30 uur in
de Bethelkerk. Aansluitend is er daar gelegenheid tot condoleance. De
teraardebestelling zal in besloten familiekring plaatsvinden. Het In Memoriam van
Teun van Prooijen zal eveneens op zondag 23 november worden uitgesproken.

We bidden de nabestaanden van Wija Scheurwater-van Namen en Teun van
Prooijen troost toe bij dit verlies.

Verjaardagen 80+
zondag 16 november
Bram de Bakker, 91 jaar
Ton de Graaff, 80 jaar




dinsdag 18 november

Siny de Leeuw, 86 jaar

woensdag 19 november

P.J. Vonk-van den Doel , 84 jaar

Onze hartelijke felicitaties aan beide jarigen en Gods nabijheid en zegen over een
nieuw levensjaar toegewenst!

Huwelijksjubilea woensdag

19 november

Piet en Jannie van Rijs-van Nes, 60 jaar

donderdag 20 november

Cor en Annie den Boer-Martens, 55 jaar

vrildag 21 november

dhr. en mevr. van Wijnen-Reijerkerk, 50 jaar

zaterdag 22 november

Piet en Ursula den Ouden-van den Heuvel, 40 jaar

Onze hartelijke felicitaties aan de jubilerende echtparen, we wensen jullie een
feestelijk jubileum en Gods zegen voor jullie gezamenlijke toekomst!

We leven mee

Met de nabestaanden van onze overleden gemeenteleden, en met hen die opzien
tegen Eeuwigheidszondag omdat het gemis van hun dierbare nog zo tastbaar is.
Met Margriet Lommers en haar gezin bidden we om bescherming en bewaring -
om een wonder hoe dan ook.

Met Erik en Ingrid van der Spoel om tijd en kwaliteit van leven

Met Leen Koster en Linda Samson, bij de hopelijk remmende behandeling die
Leen ondergaat.

Met Bert en Ank Leusink, dat de behandeling Bert nog wat tijd en kwaliteit van
leven geeft.

Met Jan en Anneke de Roon, nu Jan thuis de rest van zijn infuusbehandeling
tegen een bacteriéle infectie kan afmaken, gelukkig, maar wel met alle zorg(en)
van dien.

Met Joke den Heeten, levensmoe.

We danken God voor de goede berichten die Ria Corvers deze week kreeg:
zowel de tumor als de uitzaaiingen zijn afgenomen. De komende maanden blijft
medicatie nodig, daarna volgt naar alle waarschijnlijkheid een operatie. Met wie
ernstig ziek zijn, maar dat hoeft niet iedereen te weten ... We bidden hen allen
daarbij moed, heling en genezing toe!

Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen.

En het meeste!



AGENDA

zondag 16 november

Met-Z’'n-Allen-Dienst (Bethelkerk, 10.00 uur) met Gor Khatchikyan (spreker),
Loes Breedveld (liturg) en gospelkoor Inspiration..

Zondagavondzang (Bethelkerk 19.30 uur) met het Bethelkerkkoor

dinsdag 18 november

Inloop zusterkring (Bethelkerk, 14.00)

Een goed gesprek (Bethelkerk, 20.00 uur); zie: In het leerhuis.

Programma Vorming & Toerusting, september-december 2025, blz. 6-7
woensdag 19 november

Verhalen van toen — verteld met een glimlach (Bethelkerk, 14.30-16.00 uur).
Ko

Barendrecht neemt je mee op een boeiende reis vol echte verhalen en
verrassende weetjes, vanaf het jaar 1450 tot nu — luchtig verteld en met een
glimlach. Toegang €10,- p.p., de volledige opbrengst is bestemd voor de
Steunpilaren voor de Bethelkerk.

Cursus Bijbels Hebreeuws o.l.v. ds. Arie Mol (Bethelkerk, 20.00 uur)

zondag 23 november

Eeuwigheidszondag (Bethelkerk, 10.00 uur) met ds. René Wouda en ds. Steven
Kafoe. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om een kaarsje aan de
Paaskaars aan te steken. In de dienst noemen we de namen van de
gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Na de dienst
is de kerk tot 13.00 uur geopend voor stilte, een kaarsje aansteken, gesprek.
‘Op koffie-/thee-visite’ (Aktie Steunpilaren) Wees welkom!

maandag 17 november

(10.30 uur) bij André en Domien Mijnster (Melkwegsingel 8)

dinsdag 18 november

(10.30 uur) bij Nico en Meta Koudstaal (Bachstraat 20)

(14.30 uur) bij Oscar Krug en Corma van Nes (Melkwegsingel 7)

woensdag 19 november

(10.00 uur uur) bij René en Herma Wouda (Abraham Kuypersingel 43) donderdag
20 november

(10.00 uur) bij Huib en Jitske Ekkelenkamp (Mechelsestraat 1)

vrijdag 21 november

(10.00 uur) bij Teun en Jeannet van Wouwe (Euryzakade 600)

Kerkdienst zondag 23 november 2025, aanvang 10.00 uur — Laatste zondag
kerkelijk jaar, gedachtenis zondag
Voorganger: ds. Steven Kafoe en ds. René Wouda
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Organist: Niels Martin

Verdere muzikale medewerking van het Gemeente Ensemble
Ouderling: Marijke den Boer

Diakenen: Martin van der Luit, Erik Bos

Lector: Marianne Cornelisse

Kerkrentmeester: Timon Lommers

Collectant: Wout Nugteren

Kindernevendienst groepen 1-4: Karen Klop
Kindernevendienst groepen 5-8: Karin Valk

Koffieschenken: Wietske en Nico de Kievit, Josje van Turenhout, Deborah Kooren
Bloemengroet/schikking: lekje Berg en Marijke van der Eijk
Welkom: Nico Koudstaal

Koster/BHV-er: Bert van Es

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee

Geluid: Cor-Hein Slobbe

Kerkauto 1; Arie van Wingerden

Kerkauto 3: Ton van der Ven

Kerkauto 4: Hans van den Berg

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het orgelfonds

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion

Giften

Tijdens rondbrengen fruittasjes door de diaconie
Onder letter K: € 5 voor de diaconie

Onder letter T: € 20 voor de diaconie

Onder letter L: € 20 voor de dankstond collecte
Onder letter B: € 40 voor de kerk

Zondagavondzang op zondag 16 november 2025, aanvang 19.30 uur In

deze zondagavondzang geeft Wim de Penning leiding aan koor- en

samenzang. De organist van is Joost van Belzen. Verdere medewerking

wordt verleend door de mezzosopraan Anne van Herpen.

Hoewel het kerkelijk jaar nog niet ten einde is willen wij in deze zondagavondzang
met zang en orgel herdenken, hen die ons zijn voorgegaan. We openen deze
zondagavondzang met het lied ‘Hoor een heilig koor van stemmen’ gevolgd door
het lied ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’. Ook zingen we ‘Mijn God, mijn herder,
zorgt voor mij’. Het koor zingt o.a. de liederen: 'Want U bent Heer * en ‘In mijn
hart'.

We sluiten de avond af met het lied ‘Als ‘t bazuingeschal des Heren klinkt'.
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Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op

www.bethelkerkkoor.nl.
Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Steunpilaren voor de Bethelkerk

ledere gift - groot of klein -
helpt ons doel te bereiken!

Huidige opbrengst € 64.280,-

1 00,000
- 95,000
— 90,000
w=  85.000
—— 20,000
- 75000
— 70.000
- 65.000
— 60.000
== 55.000
— 50,000
- 45000
— 40.000
- 35000
w— 30.000
- 25.000
— 20,000
= 15.000
w— 10.000
5.000

Doel € 95.000,-

Het mooie weer
heeft deze week
de thermometer
laten stijgen...



