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KERKBRIEF zondag 29 september 2025                 

Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529         

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl         

Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl      

______________________________________________________________     
Kerkdienst zondag 28 september 2025, aanvang 9.30 uur. Dit is een MZAD 
dienst  
Voorganger: ds. René Wouda   
Organist: Richard Bos  

Koor: Praiseband All 4 Him  

Ouderling: Marijke den Boer         

Diakenen: Bert Borsje en Corrie van den Berg  

Lector: MZAD     

Kerkrentmeester: Leendert de Jong  

Collectant: Theo Vermeulen              

Kindernevendienst groep 1-4: Myrthe Kafoe en Amber Bruins   

Kindernevendienst groep 5-8: Renate Lommers       

Koffieschenken: Ivonne Borsje, Marja Romijn, Ellis Schop en Hanneke 

Hartog  

Bloemengroet/schikking: Theodora den Hoed  

Welkom: Nico Koudstaal  

Koster en BHV-er: Bert van Es  

Beamer- en cameradienst: Nely Mol en Linda Samson  

Geluid: Marco van Breugel       

Kerkauto 1: Hans Timmer                

Kerkauto 3: Corma van Nes             

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het orgel        

De tweede collecte (zwarte zak) is voor Kerk in Actie               

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion     

  

Bloemengroet van de Bethelkerk op 29 september voor: 

• Sari Zijderveld 

• Linda Samson 

Zwijndrecht Voor beiden geldt: ter bemoediging en beterschap!  
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Liturgie Bethelkerk zondag 29 september 2025, MZAD 

VOOR DE DIENST 
Orgelspel 
All4Him zingt: 
- Great is the Lord 
- Breng ons samen (Hemelhoog 391) 

VOORBEREIDING 
Aansteken van de kaarsen 
Welkom 
Het zijn slechte tijden. Het zijn moeilijke tijden, dat zeggen de mensen tenminste. 
Laten we liever goed leven dan worden de tijden vanzelf goed. 
Wij zijn de tijden, zoals wij zijn, zo zijn de tijden. 
Waarom teleurgesteld zijn? Waarom mopperen? De wereld is slecht, ja zeker slecht 
Wat is er dan zo slecht aan de wereld? Want de hemel, de aarde en het water zijn niet 
slecht en alles wat daarin is: de vissen, de vogels en de bomen ook niet, 
al die dingen zijn goed. Laten we dan liever goed leven Dan worden de tijden oo 
vanzelf goed want wij zijn de tijden zoals wij zijn, zijn de tijden. 
Aurelius Augustinus (354-430) 
Psalm 139b Heer, U doorgrondt en kent mij 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Hemelhoog 338 (in canon) ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God 
Gebed 
All4Him zingt: 
- Vrede van God 
- Groot is uw trouw, o Heer (Lied 885) 

DIENST VAN HET WOORD 
Kindermoment: Haman wil het Joodse volk ombrengen. Esther 3: 1-15 
‘Esther’ Luisterlied van Matthijn Buwalda (van ‘Lichtjes in de mist’) 
https://www.youtube.com/watch?v=09FLWzML-YI&list=RD09FLWzML-
YI&start_radio=1 

Je leven lijkt een serie toevalstreffers 
en nu vindt jij jezelf terug waar je bent. 
De lijnen van je leven komen samen, 
samen in dit moment. 
Je vroeg je weleens af: wat is de reden 
dat uitgerekend jij hier nu moest zijn. 
En nu het dan toch lijkt te begrijpen, 
voel je je veel te klein. 
Maar, Esther, houd je hoofd omhoog … 
en je rug recht. 
Je wilt dit niet, maar jij wilt ook niets anders. 

https://www.youtube.com/watch?v=09FLWzML-YI&list=RD09FLWzML-YI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=09FLWzML-YI&list=RD09FLWzML-YI&start_radio=1
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Je bent levender dan jij ooit bent geweest. 
Je stoute schoen en je mooiste kleren 
van hoop en vrees 
En, Esther houd je hoofd omhoog … 
en je rug recht. 
Het verhaal dat gaat ook zonder jou wel verder. 
Er komt vast wel redding uit een andere hoek. 
Maar waarom klopt je hart hier harder  
dan het anders altijd doet 
En ik weet, er is geen briefje uit de hemel 
en het lijkt zo stomtoevallig allemaal, 
maar wie goed kijkt leest een plan  
tussen de regels van jouw verhaal 
En, Esther, houd je hoofd omhoog … 
Dus houd je hoofd omhoog, raak de moed niet kwijt. 
De hoop is in de hand die jouw regels schrijft 

Schriftlezing Prediker 3:1-15 
Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te plante en 
een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af 
te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te 
lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen 
en een tijd om zich te onthouden, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 
Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een 
tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een 
tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd 
om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. 
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik 
heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles 
wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd 
gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik 
heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en 
van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en 
geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van 
God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet Hij voor altijd. Daar is niets aan 
toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat de mens ontzag 
voor Hem heeft. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God 
haalt wat voorbij is altijd weer terug. 
Schriftlezing 1 Korintiërs 15:58 
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u 
altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u 
voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn. 
Bijbel (een gedicht) 
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ik heb je gelezen ik heb je geleerd  
maar heb ik je echt verstaan  
hebben jouw woorden mij iets aangedaan 
toch ben je niet vreemd voor mij  
maar soms gaat de boodschap aan mij voorbij  
begrijp me niet verkeerd…:  
jouw boodschap komt niet altijd bij mij aan 
tot het moment dat ik jou echt leerde kennen 
dat ging tussen de regels door 
ik kreeg je lief en ging aan je wennen  
vaak samen op hetzelfde spoor 
je bent nu geen boek meer voor mij voortaan  
sinds ik met jou in gesprek ben gegaan 
je werd een iemand en dat maakt mij blij  
nu lees ik jou en jij leest mij  
als ik dicht ben geslagen  
wil je me dragen, heel trouw  
en als jij dicht bent geslagen  
dan draag ik jou 
 
Lied 912 Neem mijn leven, laat het, Heer 
Verkondiging Ik zal er zijn 
All4Him zingt: 
- Laat het feest zijn in de huizen (Hemelhoog 596) 
- Juicht, want Jezus is Heer (Hemelhoog 605) 
In memoriam Koosje Verdoorn-Louwerse 
Hemelhoog 326:1 Daar ruist langs de wolken 
Gebeden 
Inzameling van de gaven 
Hemelhoog 460, met orgel en All4Him: Ik zal er zijn 

ZENDING EN ZEGEN 
Zegen van St Patrick met een gezongen ‘Amen’ 
 
 

Collecten    

Collecten in de kerk          

Bent u in de kerk, dan kunt u:                 

• Uw bijdrage geven in de collectezakken 

• Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)        

Collecten op afstand                 

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 

van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw 
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bijdrage. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop 

de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.                       

Kerkradio, kerkomroep en YouTube                 

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op      

Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht). Op een later 

moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube.     

  

PASTORALIA  
 

In Memoriam Koosje Verdoorn-Louwerse 
Op dinsdag 16 september jl. overleed Jacoba Verdoorn-Louwerse. Koosje was 90 
jaar. Ze verbleef al enige tijd in Salios, locatie De Sterrenlanden. De uitvaart zal in de 
kleine kring van haar gezin plaatsvinden. Deze zondagmorgen 28 september zal haar 
In Memoriam worden uitgesproken en voorbede voor haar nabestaanden worden 
gedaan: Margreeth en Teun Groeneveld-Verdoorn en hun kinderen Koen en Tessa. 
Dat zij getroost hun weg door het leven mogen vervolgen. 
 
Huwelijksaankondiging 
Op donderdag 16 oktober a.s. hopen Bart Mijnster en Rick van der Kruk in het 
huwelijk te treden. Het burgerlijk huwelijk zal ’s ochtends worden gesloten, de 
kerkelijke viering zal om 19.00 uur plaatsvinden in de Bethelkerk: een feestelijke 
dienst waarin ds. Steven Kafoe voor zal gaan en waarin een ieder van harte welkom 
is. We feliciteren Bart en Rick met hun voorgenomen huwelijk, en wensen hen een 
geweldig mooie trouwdag toe en Gods zegen voor hun gezamenlijke toekomst. 
 
Verjaardagen 80+ 
zaterdag 27 september:  
Ambro van der Weijde, 82 jaar 
maandag 29 september 
Gera Droogendijk-Zijderveld, 87 jaar 
woensdag 1 oktober 
Co de Waard-Vlieg, 92 jaar 
donderdag 2 oktober 
Jannie van Rijs-van Nes, 82 jaar 
maandag 6 oktober 
Wim van Hees, 93 jaar 
dinsdag 7 oktober 
Bas van Die, 80 jaar 
Onze hartelijke felicitaties aan alle jarigen en Gods nabijheid en zegen over een 
nieuw levensjaar toegewenst!  

 
Elders verpleegd 
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Ambachtstaete, Plantageweg 3, 3333GZ) Zwijndrecht 
Stijnie Oosthoek-Bos ligt er op k 5.01 voor verdere revalidatie en in afwachting van 
verdere behandeling voor haar rugklachten. 
We bidden haar en al onze zieken moed en genezing toe! 
 
We leven mee 
Met Margriet Lommers bidden we dat er nog een leven verlengende behandeling 
mogelijk is en er Margriet, Elwin, Niene en Jesper samen nog wat tijd en kwaliteit van 
leven gegund is. Vooral ook bidden wij voor hen om troost en moed in dit 
onbevattelijke verdriet. 
Met Leen Koster in Linda Samson, nu er weer nieuwe behandeling gestart is voor 
nieuwe verontrustende plekjes in Leens hoofd. 
We bidden om zegen daarover en om moed en troost in deze blessuretijd. 
Met Piet en Hennie Klootwijk-Braun bidden we om kracht en moed voor hen. Piet 
kreeg een naar bericht: prostaatkanker, met uitzaaiingen in de lymfeklieren en één 
van de bovenbenen. Verder onderzoek moet meer informatie geven over de tumor en 
een eventuele behandeling. 
Met Joke den Heeten, moe van het leven, en voor allen die de moeiten van de 
levensavond ervaren. Dat God hun troost en thuis mag zijn. 
Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen.  
En het meeste! 
 
DE WEG VAN VREDE. Een opfriscursus geloven! 
De Cursus Theologische Vorming begint aan het vierde seizoen, maar het boek van 
dit jaar (Stefan Paas, De weg van vrede. Een rondleiding door het christelijk 
geloof) leent zich uitstekend om (opnieuw) in te stappen – sterker: het is een 
regelrechte aanrader voor iedereen! Stefan Paas wil in dit goed leesbare boek ‘de ziel 
van het christelijk geloof blootleggen’: wat is het christelijk geloof en waar is het goed 
voor? Hoe zou ik het uitleggen aan m’n vrienden of collega’s? Waarom zou ik christen 
worden of blijven? Het antwoord op die vragen heet evangelie; goed nieuws. 
Je doet jezelf tekort als je De weg van vrede niet (met ons mee-) leest… 
Welkom op de Introductieavond: Bethelkerk, 1 oktober (19.30-21.30 uur; inloop 
vanaf 19.00 uur. (Zie ook: In het leerhuis. Programma Vorming & Toerusting, blz. 4-5) 

 
[KL]IEDERKERK: zondag 5 oktober (Bethelkerk, 15.30-17.30 uur)  
David en Goliath is het thema deze keer. Met allerlei leuke activiteiten, een mooie 
viering en een gezellige maaltijd hopen we weer een goede (kl)iederkerk te hebben. 
Jong en oud(er) van harte welkom!  
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Kerkdienst zondag 5 oktober 2025, aanvang 9.30 uur – Israël zondag 
Voorganger: ds. Steven Kafoe 
Muzikale medewerking: Al Naharot 

Ouderling: Marya Heij         

Diakenen: Marijke Schop en Erik Bos  

Lector: Bart Mijnster 

Kerkrentmeester: Timon Lommers  

Collectant: Theo Vermeulen              

Kindernevendienst groep 1-4: Karen Klop  

Kindernevendienst groep 5-8: Talitha Cornelisse       

Koffieschenken: Domien Mijnster, Ina Bijl en Hans en Corrie van den Berg 

Bloemengroet/schikking: Regina Baars  

Welkom: Wieneke van der Linden 

Koster: Corma van Nes 

BHV-er: Theo Vermeulen 

Beamer- en cameradienst: Dick Brouwer en Arie van Wingerden 

Geluid: Hans Timmer      

Kerkauto 1: Alle van der Wal                

Kerkauto 3: Bram Valk 

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Kerk en Israël     

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk               

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion    
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Steunpilaren voor de Bethelkerk 

 Doel € 95.000 

 

De zo nodige giften komen via allerlei 

 kanalen goed op gang en dat geeft  

goede hoop op het einddoel. 

Ook de actie: Betaal een Paal! draagt  
hier aan bij en zijn er inmiddels al  
enkele palen door u betaald. 
 

Huidige opbrengst € 22.662,- 

 
Iedere gift — groot of klein —  
helpt ons doel te bereiken! 
 

  

   

  


