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KERKBRIEF zondag 7 september 2025                

Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529         

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl        

Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl     

______________________________________________________________     

Kerkdienst zondag 7 september 2025, aanvang 9.30 uur, viering heilig 
Avondmaal       
Voorganger: ds. René Wouda  
Organist: Willem den Boer  

Ouderling: Anneke Tange en Berco Visser             

Diakenen: Jannie Sandee, Bert Borsje, Marijke Schop, Martin van der Luit, Erik 

Bos, Ineke van Leeuwen, José Naaktgeboren en Ineke Tempelaar 

Lector: Jan van Die   

Kerkrentmeester: Peter Rietberg 

Collectant: Theo Vermeulen             

Kindernevendienst groep 1-4: Esmee Valk  

Kindernevendienst groep 5-8: Karin Valk      

Koffieschenken: Ineke Ruitenberg, José Naaktgeboren, Annie van Herwijnen 

en Arjan van Drimmelen 

Bloemengroet/schikking: Didi van Asch 

Welkom: Meta Koudstaal 

Koster en BHV-er: Corma van Nes  

Beamer- en cameradienst: Arko en Ineke Kroonen 

Geluid: Hans Timmer      

Kerkauto 1: Alle van der Wal en Kerkauto 3: Nico Koudstaal            

De eerste collecte (blauwe zak) is voor diaconie – Vrienden van de Hoop       

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk              

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion     

 

Bloemengroet van de Bethelkerk op 7 september voor: 

• Willem Heutink, hij kwam vrijdag weer thuis  

• Stijnie Oosthoek-Bos. Zij ligt in het ziekenhuis. ASZ Dordwijk, Albert 

Schweitzerplaats 25, 3318AT Dordrecht, Afdeling B2, k 14 

Met een hartelijke groet vanuit de Bethelgemeenschap!   
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Liturgie Bethelkerk zondag 7 september 2025  

Aansteken van de tafelkaarsen 

Welkom  

Drempeltekst 

Als de HEER het huis niet bouwt,  

vergeefs zwoegen de bouwers,  

als de HEER de stad niet bewaakt,  

vergeefs doet de wachter zijn ronde.  

(Psalm 127:1 Een pelgrimslied van Salomo) 

Psalm 113:1 Prijs, halleluja, prijs de Heer 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Psalm 113:2 Ver boven aller volken trots 

Gebed 

Leefregel Deuteronomium 30:11-15,19-20  

De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten 

uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons 

op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij 

ernaar kunnen handelen?”  Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u 

hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze 

ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”  Nee, die geboden zijn 

heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen. 

Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, 

tussen leven en dood. (…) Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u 

staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het 

leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw 

God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. Dan zult 

u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob 

onder ede heeft beloofd.’ 

Lied 316:4 Het woord van liefde, vrede en recht 

DIENST VAN HET WOORD 

Kindermoment 
Op de kindernevendienst gaat het deze morgen over Johannes 15:1-8: Jezus is 
de stam van Gods druivenplant 
Hemelhoog 474 Als een kind de kaars aansteekt 
Schriftlezing Lucas 14:25-33 

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee.  

Hij wendde zich tot hen en zei:  
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‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en 

broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet 

zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn.  

Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, 

om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd 

heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en 

zeggen: “Die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.”  

En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal 

niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken 

tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, 

stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant 

om naar de voorwaarden voor vrede te vragen.  

Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn 

leerling niet zijn. 

Lied 971:1,2 Zing een nieuw lied voor God de Here 

Verkondiging met als thema: Je kruis dragen 

Lied 971:3 De heilige Geest geeft taal en teken 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Inzameling van de gaven[1] Diaconie: Vrienden van de Hoop en [2] Kerk 

    DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Lied 340d Apostolische Geloofsbelijdenis 

Tafelgebed 

Lied 377:1,2,3 Zoals ik ben, kom ik nabij 

Instellingswoorden 

Lied 377:4,5 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij 

Epiclese  

Onze Vader 

Vredegroet 

Lied 377:6,7 Zoals ik ben – ja, dat ik dan 

Communie 

Dankzegging 

 Hemelhoog 445 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 

ZENDING EN ZEGEN 

Zegen met een gezongen ‘Amen’ 
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Collecten    

Collecten in de kerk         

Bent u in de kerk, dan kunt u:                

• Uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de               

dienst zullen rondgaan             

• Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)       

Collecten op afstand                

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 

van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw 

bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via 

bijgaande QRcode. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, 

met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te 

doen.                      

Kerkradio, kerkomroep en YouTube                

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op      

Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk  Zwijndrecht). Op een 

later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via 

YouTube.          

    

PASTORALIA 

 

Verjaardagen 80+ 

woensdag 10 september 

Piet Klootwijk, 84 jaar 

vrijdag 12 september 

Lenie van Noort-van Noort, 84 jaar 

zaterdag 13 september 

Dicky Baars-Lanser, 88 jaar 

maandag 15 september 

Nel Bouter, 88 jaar  

Onze hartelijke felicitaties aan alle jarigen en Gods nabijheid en zegen over een 

nieuw levensjaar toegewenst!  

 

Huwelijksjubilea 

zondag 7 september  

Stephan en Andrea Jansen-Nieuwenhuijzen, 25 jaar 

maandag 8 september 

Leen en Corrie de Jong-de Jong 60 jaar 

Joop en Anje Rustwat-Kruis 65 jaar 
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We feliciteren hen, en allen die in hun vreugde delen, hiermee alvast van harte en 

bidden hen ook over hun verdere levensweg Gods zegen toe. 

 

Elders verpleegd 

ASZ Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25, 3318AT Dordrecht 

Stijnie Oosthoek-Bos ligt er op Afd. B2, k.14 vanwege pijnklachten om een 

beknelde rugzenuw.  

We bidden haar en al onze zieken moed en genezing toe! 

 

Weer thuis: Willem Heutink 

Na drie maanden ziekenhuis en Ambachtstaete (revalidatie) is Willem Heutink op 

vrijdag 5 september weer thuisgekomen! Welkom thuis, Willem, en sterkte bij het 

aansterken en weer oppakken van een en ander. 

 

We leven mee 

Met Margriet Lommers bidden we dat er nog een leven verlengende behandeling 

mogelijk is en er Margriet, Elwin, Niene en Jesper samen nog wat tijd en kwaliteit 

van leven gegund is. Vooral ook bidden wij voor hen om troost en moed in dit 

onbevattelijke verdriet. 

Met Leen Koster in Linda Samson. De onderzoeken gaven deze week zowel een 

redelijk stabiele situatie als toch ook de noodzaak van weer een nieuwe 

chemobehandeling te zien. We bidden om zegen daarover en om moed en troost 

in deze blessuretijd. 

Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen. En het 

meeste! 

 

AGENDA 

zondag 7 september 

Morgendienst (Bethelkerk, 9.30 uur) viering van Schrift en Tafel  

dinsdag 9 september 

Commissie Kliederkerk (Bethelkerk, 20.00 uur), verdere voorbereiding van 

zondagmiddag 5 oktober, over ‘David en Goliath’ 

woensdag 10 september 

Een goed gesprek (Bethelkerk, 20.00-21.30 uur), een handreiking voor wie in een 

gesprek weleens wat dieper wil afsteken (vervolgavonden: 17 en 24 september): 

leiding: René Wouda  

donderdag 11 september 

Kerkenraad (Bethelkerk, 20.00 uur) 

zondag 14 september 
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Morgendienst (Bethelkerk, 9.30 uur) ‘wisseling van de wacht’ (af- en aantreden 

van ambtsdragers) met Steven Kafoe en René Wouda 

Fietstocht Actie Steunpilaren (v/a Bethelkerk, 14.00-17.00 uur) 

maandag 15 september 

Taakgroep Jeugd (Bethelkerk, 20.00 uur) 

dinsdag 16 september  

Taakgroep Eredienst (Bethelkerk, 20.00 uur) 

 

‘WISSELING VAN DE WACHT’: zondag 14 september 2025 

In de morgendienst op deze zondag nemen we afscheid van de diakenen Wim 

van Huizen en Jannie Sandee-Duerink, van ouderling Dick Brouwer en ouderling-

kerkrentmeester Désiré de Graaf-Sakko. We hopen in het ambt te bevestigen: Fja 

Hijweege-Buitenhuis en Cora Kooiman-de Keizer als diakenen en Peter van 

Leeuwen als ouderling.  

 

STARTZONDAG 21 september 2025  

Startviering: Bethelkerk, 10.00 uur 

Met als (jaar-) thema ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’ 

beginnen we als gemeenten van De Develhof, De Hoeksteen, De Lindtse Hof en 

de Bethelkerk in een gezamenlijke dienst aan een nieuw seizoen. Voorgangers 

zijn de predikanten van deze gemeenten. 

Verdere programma: Develsteincollege, 11.45- (ca.) 14.00 uur 

Met een afwisselend programma voor jong en oud ontmoeten we elkaar in het 

Develsteincollege, afsluitend met een gezamenlijke lunch. 

 

Sluiting Kerkelijk Bureau 

Wegens afwezigheid van Wim Sandee is het Kerkelijk Bureau gesloten op vrijdag 

12 september. (Het Kerkelijk Bureau is dus wel gewoon open op maandag 8 

september). De kerkbrieven voor de bezorging, worden op die dag bij de 

bezorgers thuis afgegeven of in hun brievenbus gestopt. Dat zal op vrijdag 

namiddag gebeuren. En ook zal de digitale kerkbrief ook later op vrijdag in uw 

digitale brievenbus verschijnen en in de app dan u gewend bent. De bloemen voor 

de bloemengroet graag naar de kerk brengen na 14.30 uur. 
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Kerkdienst zondag 14 september 2025, aanvang 9.30 uur – Afscheid en 
bevestiging van ambtsdragers 
Voorganger: ds.  Steven Kafoe en ds. René Wouda  
Organist: Aleid Moraal  

Ouderling: Marijke den Boer           

Diakenen: Ineke Tempelaar en Corrie van den Berg 

Lector: Willemijn Sandee   

Kerkrentmeester: Ellis Schop 

Collectant: Marco van der Kruk             

Kindernevendienst groep 1-4: Renate Lommers  

Kindernevendienst groep 5-8: Ineke van Leeuwen      

Koffieschenken: Deborah Kooren, Nico en Wietske de Kievit, Iekje Berk/Wim-

Arie Hamer, 

Bloemengroet/schikking: Wilma Drenth         

Welkom: Anke Brouwer 

Koster: Henk de Klerk 

BHV-er: Arno Bongaards  

Beamer- en cameradienst: Arko en Ineke Kroonen 

Geluid: Henk-Jan de Graaf      

Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg               

Kerkauto 3: Leo van der Graaf            

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat       

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk              

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion     
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Steunpilaren voor de Bethelkerk 
 

          Zondag 7 sep. starten we de actie om 
                    € 95.000  

              op te halen voor funderingsherstel 

 

Zo kunt u bijdragen: 

• Doe mee aan en doneer via acties 

• Stort op NL39 RABO 0377 5033 71 (Steun de Bethelkerk) 

• Scan de speciale QR-code en doneer 

Elke gift telt – groot of klein!  

 

    

  

     


