
1            

            

     

KERKBRIEF Zondag 24 augustus 2025               

Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529        

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl       

     Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl    

______________________________________________________________  

Kerkdienst zondag 24 augustus 2025, aanvang 9.30 uur       

Voorganger: ds. Leo van der Eijk          

Organist: Aleid Moraal      

Ouderling: Marya Heij            

Diakenen: José Naaktgeboren en Bert Borsje    

Lector: Willemijn Sandee 

Kerkrentmeester:  

Collectant: Wouter Nugteren            

Kindernevendienst groep 1-8: Evelien en Ben Nugteren     

Koffieschenken: Josje van Turenhout, Wilma Verhoef, Nico Pater en Jannie van 

Rijs  

Bloemengroet/schikking: Geraldine van Drimmelen        

Welkom: Meta/Nico Koudstaal  

Koster en BHV-er: Bert van Es      

Beamer- en cameradienst: Dick Brouwer en Arie van Wingerden  

Geluid: Cor-Hein Slobbe       

Kerkauto 1: Wouter Nugteren              

Kerkauto 3: Ton van der Ven           

De eerste collecte (blauwe zak) is voor de diaconie - schuldhulpmaatje      

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk             

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion    

    

  

Bloemengroet van de Bethelkerk op 24 augustus voor:  

Mw. Ina Batelaan-Balkenende, zij wordt op 23 augustus, 97 jaar 

Mw. Magda Linzel- van Woerekom, zij wordt op 25 augustus, 90 jaar 

Met onze hartelijke felicitaties vanuit de Bethelgemeenschap!  
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Liturgie voor zondag 24 augustus 2025  

VOORBEREIDING 

Ontsteken van de kaarsen 

Moment van stilte 

Welkom  

Drempeltekst: Filippenzen 3:20 

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze 

redder, de Heer Jezus Christus. 

Aanvangslied: Lied 8a: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam in de 

geschiedenis, In beurtzang: 1: allen, 2: vrouwen, 3: mannen en 4: allen 

Stil gebed  

Bemoediging en groet   

Lied 823:1, 2 en 5 Gij hebt, o Vader van het leven 

Inleidend woord 

Luister- en Kijklied: Filmpje ‘Maranatha’ (live) Kinga Ban (Sela)   

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van verootmoediging en bij de opening van het Woord 

Kindermoment 

Kinderlied: Filmpje ‘Jezus is de goede herder’ 

Schriftlezing: Efeziërs 2:12-19 

12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het 

burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de 

beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 

Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn 

bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft 

gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn 

geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf 

één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het 

kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 

Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij 

waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 

19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de 

heiligen, en huisgenoten van God 

Lied 802b: 1, 2, 4 en 6 Door de wereld gaat een woord 

(melodie Johan de Heer 916, Samuel Cohen, Hatikva) 
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2 Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed. 
   Die bij wat op aarde leeft nu geen burgerrecht meer heeft. 
Refrein: 
   Here God, wij zijn vervreemden   door te luist'ren naar uw stem. 
   Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. 
4 Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet, 
   tegen onrecht, tegen dwang  richten pelgrims hun gezang. 
Refrein: 
   Here God, wij zijn vervreemden   door te luist'ren naar uw stem. 
   Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. 
6 Door de wereld gaat een woord  en het drijft de mensen voort: 
   'Breek uw tent op, ga op reis  naar het land dat Ik u wijs.' 
Refrein: 
   Here God, wij zijn vervreemden   door te luist'ren naar uw stem. 
   Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. 

Preek 

Lied 1010a:1,2 en 3 Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
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(Ria Borkent, melodie Psalm 119) 

1 Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 
wanneer soldaten sneuvelen in pijn 
en burgers schuilen in verborgen kelders. 
Als de agressor aast op meer terrein 
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 
 
2 Wie zo zijn hele leven achterlaat 
en vluchten moet naar nergensland en verder - 
zij gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 
een mens die helpt, een deur die open staat, 
een hart vol liefde, in de nood een redder. 
 
3 Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, 
het leven is bij u in goede handen. 
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 
een warm onthaal van vrijheid, open armen. 
U helpt ons in de strijd van het bestaan  
en geeft als wapen: liefde voor de ander. 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1e collecte is voor de diaconie – schuldhulpmaatje 

        2e collecte is voor de kerk 

Slotlied LvdK 291:1 en 2 Nooit kan ’t geloof teveel verwachten 

1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,   des Heilands woorden zijn gewis. 

   't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. 

   Wat zou ooit zijne macht beperken?  't Heelal staat onder zijn gebied! 

   En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

2 Die hoop moet al ons leed verzachten.  Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 

   Voor hen, die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. 

   O zaligheid niet af te meten,  o vreugd, die alle smart verbant! 

   Daar is de vreemdlingschap vergeten   en wij, wij zijn in 't vaderland!   

Wegzending en zegen met gezongen amen      
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Collecten   

Collecten in de kerk        

Bent u in de kerk, dan kunt u:               

• Uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de               

dienst zullen rondgaan            

• Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)      

Collecten op afstand               

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van 

de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. 

Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-

code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de 

bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.                     

Kerkradio, kerkomroep en YouTube               

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op     

Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk  Zwijndrecht). Op een later 

moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube.         

   

PASTORALIA  

  

Verjaardagen 80+ 

maandag 25 augustus 

Magda Linzel-van Woerekom, 90 jaar 

dinsdag 26 augustus 

Tinus van der Meer, 87 jaar 

Nel van Winden-Gulden, 92 jaar 

woensdag 27 augustus 

Leen de Jong, 88 jaar 

Joke Catsburg-Manni, 81 jaar 

zaterdag 30 augustus 

Ditty Vogel, 92 jaar 

Onze hartelijke felicitaties aan alle jarigen en een gezegend nieuw levensjaar  

toegewenst!  

 

Chris Westerkamp overleden 

Op maandag 11 augustus jl. overleed Christiaan Westerkamp (De Kring 11, Afd. 

Rietvink). Op 31 augustus a.s. zou hij 93 jaar geworden zijn. Na het overlijden van 

zijn vrouw is Chris Westerkamp vier jaar geleden in De Lichtkring komen wonen, 

waar we via vieringen, zanguurtjes en bezoekjes contact met hem kregen. De 
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crematie in Minnendael heeft op donderdag 14 augustus plaatsgevonden  In overleg 

met de familie zal er geen In memoriam zijn. 

 

Nieuw ingekomen: Ed en Bartje Werner 

Ed en Bartje Werner-van den Berg zijn onlangs lidmaten van onze gemeente 

geworden, overgekomen vanuit de Christelijk Gereformeerde kerk. We heten hen 

van harte welkom in onze gemeente en hopen dat ze zich bij ons thuis zullen (gaan) 

voelen. 

 

Huwelijksjubileum 

Op zaterdag 30 augustus hopen Wim-Arie Hamer en Iekje Berg hun 40-jarig 

huwelijksjubileum te gedenken. We feliciteren hen, en allen die in hun vreugde 

delen, hiermee alvast van harte en bidden hen ook over hun verdere levensweg 

Gods zegen toe. 

 

We leven mee 

Met Margriet Lommers bidden we dat er nog een leven verlengende behandeling 

mogelijk is en er Margriet, Elwin, Niene en Jesper samen nog wat tijd en kwaliteit 

van leven gegund is. Vooral ook bidden wij voor hen om troost en moed in dit 

onbevattelijke verdriet. 

Ook met Leen Koster en Linda Samson bidden we om moed en troost in de extra 

tijd, om het samen te kunnen dragen. 

Met Michel Meeuws, geestelijk verzorger in Swinhove, De Lindonk en De Lichtkring, 

bidden we om zegen over de medische behandeling tegen zijn darmkanker en om 

troost en moed voor hem en de zijnen. 

Met Joke den Heeten en Bets van Rietschoten en we bidden hen Gods troostende 

nabijheid toe op hun levensavond. 

Met allen in onze gemeente die (samen) oud hebben mogen worden, daar dankbaar 

voor zijn, maar de moeiten van de ouderdom ook wel (beginnen te) voelen. 

Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen. En het 

meeste! 

 

Elders verpleegd 

Ambachtstaete, Plantageweg 3, 3333GZ) Zwijndrecht 

Willem Heutink, k. 2.01 

We bidden hem en al onze zieken moed en genezing toe! 
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Kerkdienst zondag 31 augustus 2025, aanvang 9.30 uur       

Voorganger: ds. Steven Kafoe 

Organist: Niels Martin 

Ouderling: Aika Timmers            

Diakenen: Ineke van Leeuwen en Wim van Huizen    

Lector: Wilma Verhoef  

Kerkrentmeester: Nico Pater   

Collectant: Theo Vermeulen            

Kindernevendienst groep 1-4: Karin Klop 

Kindernevendienst groep 5-8: Talitha Cornelisse     

Koffieschenken: Anneke Tange, Toos Roubos, Hanneke Hartog, Anne-Marie 

Swank 

Bloemengroet/schikking: Annie van Herwijnen        

Welkom: Karin Valk  

Koster en BHV-er: Arie Roubos      

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee  

Geluid: Marco van Breugel       

Kerkauto 1: Hans Timmer              

Kerkauto 3: Bram Valk           

De eerste collecte (blauwe zak) is voor onderhoud gebouwen      

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk             

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion    
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