KERKBRIEF

Zondag 3 augustus 2025

Protestantse Gemeente te Zwijndrecht

L el e Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078-6197529
E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

3332 AD Zwijndrecht
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Kerkdienst zondag 3 augustus 2025, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. René Wouda

Organist: Richard Bos

Ouderling: Dick Brouwer

Diakenen: Wim-Arie Hamer en Erik Bos

Lector: Joke de Heer

Kerkrentmeester: Leendert de Jong

Collectant: Theo Vermeulen

Kindernevendienst groep 1-8: Karen Klop

Koffieschenken: José Naaktgeboren, Karen Klop. lekje Berg, Hans Timmer
Bloemengroet/schikking: Anne-Marie Schwank

Welkom: Suus van de Ven

Koster en BHV-er. Corma van Nes

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee

Geluid: Marco van Breugel

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het orgel

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion

Bloemengroet van de Bethelkerk op 3 augustus voor:

« Mw. Dicky Florusse-Smallegange, zij wordt 90 jaar op 2 augustus
Met de hartelijke felicitaties van onze Bethel gemeenschap

* Mw. Roeli Lenten-Teekman

Ter bemoediging!
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Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 3 augustus
VOORBEREIDING

Orgelspel
Aansteken van de tafelkaarsen
Welkom
Drempeltekst
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij
heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten’, zodat we
vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen.’
(Hebreeén 13:5v.)
NLB 885:1 ‘Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader’
Stil gebed
Bemoediging en groet
NLB 885:2 ‘Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden’
Gebed
Psalm 119:12 ‘Ik klem mij vast aan uw getuigenis’
Leefregel
Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
Wij hebben voedsel en kleding, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden,
staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en
schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn
sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.’
(1Timoteus 6:9-10)
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets
onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om
ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden,
vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst,
en winnen ze het ware leven.’ (1 Timotheus 6:17-19)
Psalm 119:13,14 ‘Geef mij een hart dat U met vreugde groet’

DIENST VAN HET WOORD
Kindermoment: Bijbel Basics: Daniél in Babel
Op de kindernevendienst gaat het deze morgen over Daniél 1:1-20
Hemelhoog 474 ‘Als een kind de kaars aansteekt’
Schriftlezing Psalm 49:6-15
Van de Korachieten



Waarom zou ik vrezen in slechte tijden,
als ik door uitbuiters word omringd,

die vertrouwen op hun vermogen

en pronken met hun rijkdom?

Geen mens kan een ander vrijkopen,

wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.
De prijs van het leven is te hoog,

in eeuwigheid niet op te brengen.

Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven,

de kuil van het graf nooit zou zien.

Dit zien we: wijze mensen sterven,

maar ook dommen en dwazen vergaan
en laten hun vermogen achter.

Het graf is hun eeuwig thuis,

hun woning van geslacht op geslacht,

ook al stond er veel land op hun naam.
Een mens, hoe rijk ook, houdt geen stand,
hij is als een dier dat wordt afgemaakt.

Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen,
zo vergaat het wie zichzelf graag horen: sela
als schapen verblijven zij in het dodenrijk,

en de dood is hun herder.

Schriftlezing Lucas 16:1-9

Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen:

‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de
rentmeester zijn eigendommen verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en
zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je
kunt niet langer rentmeester blijven.”

Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer
afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet
al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn
beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen.



Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij:
“Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de
schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en
maak er gauw vijftig van.” Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u,
hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester
zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.”

En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen
van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.
Ook lk zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de
eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.

Psalm 49:5,6 ‘Maar God geeft voor mijn leven 't onderpand’
Verkondiging met als thema: Geld dat stom is ... (maakt recht wat krom is?)
Hemelhoog 702 ‘Grijp toch de kansen door God u gegeven’

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Inzameling van de gaven
NLB 799:1,3,5,6 ‘Kom, kindren, niet dralen’

ZENDING EN ZEGEN

Zegen met een gezongen ‘Amen’

Collecten
Collecten in de kerk
Bent u in de kerk, dan kunt u:
* Uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de
dienst zullen rondgaan
» Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)
Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033
71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel
van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan
ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in
een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus
van de kerk te doen.

Kerkradio, kerkomroep en YouTube
Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op
Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk
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Zwijndrecht). Op een later moment is de dienst te
bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube.

PASTORALIA

Doop Aron Fun

Op zondag 10 augustus zal de heilige doop worden bediend aan Adrianus
Jacobus (Aron) Fun, zoon van Jasper en Marla Fun-van Prooijen, broertje
van Arthur.

We hopen op een bemoedigende dienst samen!

Verjaardagen 80+

vrijdag 1 augustus

Thea van Gortel-van Voorden, 86 jaar

zaterdag 2 augustus

Dicky Florusse-Smallegange, 90 jaar

maandag 4 augustus

Annie van Hees-Bremer, 86 jaar

dinsdag 5 augustus

Tiny van Breugel-van der Esch, 82 jaar

Hennie Klootwijk-Braun, 80 jaar

donderdag 7 augustus

Meta Koudstaal-van Gent, 81 jaar

vrijdag 8 augustus

Wija Scheurwater-van Namen, 3333GZ), 107 jaar
Onze hartelijke felicitaties aan alle jarigen en een gezegend nieuw levensjaar
toegewenst!

Elders verpleegd

Ambachtstaete, Plantageweg 3, 3333GZ) Zwijndrecht
Willem Heutink k. 2.01

We bidden hem en al onze zieken moed en genezing toe!

We leven mee

Margriet Lommers-van Gemert heeft het verschrikkelijke nieuws gekregen
dat er uitzaaiingen van de kanker zijn aangetroffen en dat die niet meer te
genezen zijn. Een vreselijke teleurstelling na de naar het leek succesvolle
behandelingen van vorig jaar. Inmiddels is het onderzoek naar leven
verlengende behandelingen aan de gang. We bidden dat die mogen
aanslaan en er Margriet, Elwin, Niene en Jesper samen nog wat tijd en
kwaliteit van leven gegund is. Vooral ook bidden wij voor hen om troost en
moed in dit onbevattelijke verdriet.



In onze gebeden gedenken we ook Leen Koster (Sophiapromenade 236,
3344PM HIA), die ook in blessuretijd leeft. We bidden hem en Linda
daarbij het geloof, de hoop en de liefde toe het samen te kunnen dragen.
Voor elkaar bidden is wel het minste wat we voor elkaar kunnen doen. En
het meeste!

AGENDA

woensdag 6 augustus

De Lindonk (10.30 uur), viering

donderdag 7 augustus

De Lichtkring (10.30 uur), viering

zondag 10 augustus

Morgendienst (Bethelkerk, 9.30 uur) met doopbediening. Thema: Je zal God een zorg
zijn, n.a.v. Lucas 12:22-34

Gift

Van NN voor het bestrijden van het paalrot van de Bethelkerk, 120 Euro in
collectebonnen



Kerkdienst zondag 10 augustus 2025, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. René Wouda

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: lekje Berg

Diakenen: Wim-Arie Hamer en José Naaktgeboren

Lector: Lies Haasdijk

Kerkrentmeester: Timo Lommers

Collectant: Jan Klop

Kindernevendienst groep 1-8: Inez van Huizen
Koffieschenken: Bart Mijnster, Nely Mol en Leo en Sandra van der Graaf
Bloemengroet/schikking: Regina Baars

Welkom: Wieneke van der Linden

Koster: Domien Mijnster

BHV-er: Bert van Es

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee

Geluid: Hans Timmer

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 3: Leo van der Graaf

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Kerk in Aktie - zending
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion



