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Kerkdienst zondag 27 juli 2025, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. René Wouda

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: Anneke Tange

Diakenen: Corrie van den Berg en Jannie Sandee

Lector: Sari Zijderveld

Kerkrentmeester: Arie van Wingerden

Collectant: Wouter Nugteren

Kindernevendienst groep 1-8: Talitha Cornelisse
Koffieschenken: lvonne Borsje, Nico de Kievit, Hans en Corrie van den Berg
Bloemengroet/schikking: Didi van Asch

Welkom: Elly Faber

Koster: Arie Roubos

BHV-er: Arie Roubos

Beamer- en cameradienst: Wim Sandee en Arie van Wingerden
Geluid: Cor-Hein Slobbe

Kerkauto 1: Wouter Nugteren

Kerkauto 3: Ton van der Ven

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het ouderenpastoraat
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion

Bloemengroet van de Bethelkerk op 27 juli voor:
e Dhr. Gerard Spiering
e Mw. Betty Sakko-Besjes
Voor beiden geldt: ter bemoediging!
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Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033
71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel
van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan
ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in
een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus
van de kerk te doen.

Collecten in de kerk
Bent u in de kerk, dan kunt u:
* Uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de
dienst zullen rondgaan
» Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)

Kerkradio, kerkomroep en YouTube

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2)
op Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk
Zwijndrecht). Op een later moment is de dienst te
bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube.



Liturgie voor zondag, 27 juli / 6e zondag van de zomer
VOORBEREIDING

Orgelspel

Aansteken van de tafelkaarsen

Welkom

Drempeltekst
‘Gebed is dan ook niet enkel te praktiseren als vrij gebed. In de gemeenschap
der heiligen zijn we niet alleen en bidden we evenmin alleen, maar worden we
gedragen door woorden en gebeden die beproefd zijn, inhoud hebben en kort
genoeg zijn.
(...)
Daarmee is het gebed zowel in de gemeente als in de kleine kring, in het
pastoraat en in de binnenkamer, in allerlei opzichten een kenmerk van de kerk
en niet zelden een instrument van zijn genade. Dat betekent tevens iets voor
het ambtelijk optreden van voorganger, ouderlingen en diakenen. Hun taak
bestaat niet enkel in het organiseren van een gemeente, maar in het brengen
en houden van de gemeente bij een levende omgang met God. Daarbij hoort
het gebed. Zeker in de hedendaagse cultuur van Nederland is er enorme
schroom, terughoudendheid en aarzeling te bespeuren omtrent deze taak, die
tot de kern van het ambt behoort. Een predikant of ouderling is echter niet in de
eerste plaats leverancier van goede ideeén, al behoort dat ook tot de taak; hij of
Zij is geroepen dienstbaar te zijn aan die omgang met God
en daarbij behoort het aandachtige gebed.’
(G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek, blz. 561v.)

NLB 215:1,2 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’

Stil gebed

Bemoediging en groet

NLB 215:3,4 ‘Al wat geliefd is en vertrouwd’

Gebed
Leefregel
Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op

gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun
om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij
sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk
verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen
voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand
kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als
voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle
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omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus,
verlangt. Doof de Geest niet uit en heb geen minachting voor

profetieén. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke
vorm dan ook. Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en
mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van
onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. (1
Thessalonicenzen 5:12-24)

NLB 215:5-7 ‘Houd dan de hemel in het oog’
DIENST VAN HET WOORD

Bijbel Basics: Jezus geneest iemand die blindgeboren is
Op de KND gaat het deze morgen over Johannes 9:1-7
Hemelhoog 474 ‘Als een kind de kaars aansteekt’
Schriftlezing Psalm 141:1-3

Een psalm van David.

HEER, U roep ik aan, snel mij te hulp,

luister naar mij nu ik tot U roep.

Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk,

mijn geheven handen als een avondoffer.

Zet een wacht voor mijn mond, HEER,

een post voor de deur van mijn lippen.
Schriftlezing Lucas 11:1-4
Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beéindigd had, zei een
van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn
leerlingen geleerd heeft.” Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”
Schriftlezing Openbaring 5
Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die
aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. |k zag
een machtige engel die met luide stem uitriep:
‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’
Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol
kon openen en inzien. |k brak in tranen uit omdat blijkbaar niemand het verdiende
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om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen
mij:
‘Huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de
overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels
openen.’
Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de
oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was en het had zeven hoorns en
zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn
uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol
uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de
vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. leder van hen had een lier en een
gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een
nieuw lied in:
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want
U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle
landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een
koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen
heersen op aarde.’
Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de
wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal
tienduizenden, duizend maal duizenden. Met luide stem riepen ze:
‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht,
eer, lof en dank.’
Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en
iedereen hoorde ik zeggen:
‘Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de
macht toe, tot in eeuwigheid.’
De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding
neer.
Psalm 43:3-5 ‘O Here God, kom mij bevrijden’
Verkondiging Thema: ‘Bidden doe je nooit alleen’
Hemelhoog 588 ‘Halleluja, lof zij het Lam’
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

In memoriam Kees Leenheer
Evangelische Liedbundel 413:1,4 ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’
1 Lichtstad met uw paarlen poorten,

wond're stad zo hoog gebouwd!.
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Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
4 Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem. (refrein)
Gebeden
Inzameling van de gaven
NLB 413 ‘Grote God, wij loven U’
ZENDING EN ZEGEN
Zegen met een gezongen ‘Amen’

PASTORALIA

In memoriam Kees Leenheer

Op woensdag 16 juli overleed in hospice De Cirkel, Cornelis Leenheer,
echtgenoot van Lenie Leenheer-Rombout, aan de gevolgen van longkanker. Kees
Leenheer is 82 jaar geworden.

Het afscheid heeft woensdag 23 juli jl. plaatsgevonden. Zondagmorgen gedenken
we hem in ons midden en bidden we Lenie, haar zoons, schoondochters en
kleinzoon en allen die Kees na stonden troost en bemoediging toe in deze
verdrietige tijd.

Verjaardagen 80+
woensdag 30 juli
Bep Tempelaar-van Andel , 88 jaar

vrijdag 1 augustus
Thea van Gortel-van Voorden, 86 jaar

zaterdag 2 augustus

Dicky Florusse-Smallegange, 90 jaar

Onze hartelijke felicitaties aan alle jarigen en een gezegend nieuw levensjaar
toegewenst!



Elders verpleegd

Ambachtstaete, Plantageweg 3, 3333GZ) Zwijndrecht
Willem Heutink, k. 2.01

We bidden hem en al onze zieken moed en genezing toe!

AGENDA

zondag 3 augustus

Morgendienst (Bethelkerk, 9.30 uur) Thema: Geld dat stom is...(maakt recht wat
krom is?), over ‘de onrechtvaardige rentmeester’ (Lucas 16:1-8)

Bericht van Willem Heutink

Lieve en beste Bethelkerk gemeenschap

Op 4 juni werd ik geheel onverwachts met spoed opgenomen en geopereerd
aan een aneurysma in de onderbuik. De operatie is wonderwel goed verlopen.
Doch er zijn in de herstel periode diverse bijwerkingen opgetreden: spastische
darmen, trombose been en ophoping van vocht in het lichaam, waardoor ik 15
kg aankwam.

Op 11 juli was er een consult bij de internist en werd ik weer voor 4 dagen
opgenomen. Alle geijkte onderzoeken weer ondergaan. Medicatie gewijzigd.
Beide benen geheel ingezwachteld. Het eerste resultaat is zichtbaar met 3 kg
vochtverlies. Ik ga 3 keer per week naar de fysio, ik loop goed met een rollator.
AL met al zit er vooruitgang in. (Daar ik de eerste week geen arm omhoog kon
brengen!) Komende week staan er nog 2 consulten bij een specialist gepland.
Van moeilijke momenten ben ik niet gespaard gebleven.

God zegt niet: wees zorgeloos, Hij zegt: wees niet bezorgd! Je mag in je
zorgen op God vertrouwen.

Een einddatum in het zorghotel is nog niet in zicht, dus wachten we maar
rustig af. Ik ben overstelpt met een lawine van prachtige kaarten, bijzondere
teksten en warme woorden daarin verwerkt. Daarnaast mailtjes en appjes en
gesprekjes via de telefoon. En het spontaan binnenlopen van de Bethel
gemeenschap. Het ontroert mij dat de gemeente zo om mij heen staat. Het is
een waardevol facet in het genezingsproces.

Heel hartelijke groet, Willem

Kerkdienst zondag 3 augustus 2025, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. René Wouda

Organist: Richard Bos

Ouderling: Dick Brouwer



Diakenen: Wim van Huizen en Erik Bos

Lector: Joke de Heer

Kerkrentmeester: Leendert de Jong

Collectant: Theo Vermeulen

Kindernevendienst groep 1-8: Karen Klop

Koffieschenken: José Naaktgeboren, Karen Klop. lekje Berg, Ina Bijl
Bloemengroet/schikking: Anne-Marie Schwank

Welkom: Suus van de Ven

Koster: Corma van Nes

BHV-er: Corma van Nes

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee

Geluid: Marco van Breugel

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het orgel

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion



