KERKBRIEF

- Zondag 13 juli 2025

Protestantse Gemeente te Zwijndrecht

L el Ll Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078-6197529

3332 AD Zwijndrecht
E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl

Kerkdienst zondag 13 juli 2025, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. René Wouda

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: Aika Timmers

Diakenen: Marijke Schop en Wim van Huizen

Lector: Marianne Cornelisse

Kerkrentmeester: Peter Rietberg

Collectant: Jan Klop

Kindernevendienst groep 1-8: Ceril van Leeuwen
Koffieschenken: Deborah Kooren, Leo en Sandra van der Graaf en Ellis Schop
Bloemengroet/schikking: Geraldine van Drimmelen

Welkom: Monique Klein

Koster: Bert van Es

BHV-er: Bert van Es

Beamer- en cameradienst: Dick Brouwer en Arie van Wingerden
Geluid: Hans Timmer

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 3: Leo van der Graaf

De eerste collecte (blauwe zak) is voor onderhoud gebouwen
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion

Bloemengroet van de Bethelkerk op 13 juli voor:
e Dhr. Teun van Prooijen, Hij wordt 93 jaar op zondag 13 juli
Wij feliciteren hem en de zijnen namens de Bethelgemeenschap!
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e Dhr. Kees Leenheer, hij is opgenomen in Hospice de Cirkel, Vrouwgelenweg 61,
3341 BS Hendrik-ldo-Ambacht

Ter bemoediging vanuit de Bethelgemeenschap!

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of
via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En
het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming
geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.

Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

e Uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de
dienst zullen rondgaan

e Of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)

Kerkradio, kerkomroep en YouTube

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op
Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via
YouTube.

Voel je geroepen

WIE-O-WIE?

We zijn op zoek naar vrijwilligers. Voor een paar uurtjes inzet. Want zoals u
vermoedelijk weet moeten door paalrot, de nodige reparaties gedaan worden aan
ons kerkgebouw. We kunnen de helft van de schade betalen. De andere helft willen
we ophalen met giften en sponsoractiviteiten. En daar hebben we uw hulp bij nodig.
Vindt u het leuk om een etentje, benefietconcert, barbecue of een kunstveiling te
organiseren? Bent u sportief? Dan past een sponsorloop, fietstocht of een marathon
paalzitten misschien wel beter bij u. Wellicht kunt u lekkere oliebollen bakken, of
weet u mensen te overtuigen een 'nieuwe paal' te sponseren. Mogelijk heeft u een
beter en origineler idee om geld in te zamelen? Wij laten ons graag verrassen.
Maar de nood is hoog. Als we nu niks doen wordt het probleem alleen maar erger.
Wilt u een gift doen? Heel graag, dank u wel! Voor vragen, donaties en meedoen
met een sponsoractiviteit kunt u terecht bij Pim Middelbeek, via:
pim.middelbeek@pkn-zwijndrecht.nl

Laten we samen voor ons mooie kerkgebouw zorgen!



Liturgie voor de kerkdienst van zondag 13 juli
VOORBEREIDING

Ontsteken van de tafelkaarsen, moment van stilte ter voorbereiding
Welkom
Drempeltekst
Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet,
die vrijheid brengt. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid
heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.’ (Jacobus 2:12-13)
Psalm 111:1 Van ganser harte loof ik Hem’
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 111:2 ‘Zijn doen is louter majesteit’
De Tien Woorden als gebed
Psalm 111:6 'Van alle wijsheid het begin’

DIENST VAN HET WOORD
Bijbel Basics: Jezus is het brood dat leven geeft
Op de KND gaat het deze morgen over Johannes 6:28-36
Hemelhoog 474 'Als een kind de kaars aansteekt’
Schriftlezing Lucas 10:25-37
Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat
moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat
staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb
de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en
met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus
tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.” Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en
vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’
Toen vertelde Jezus hem het volgende:
‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd
overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem
daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het
slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet
langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.
Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging
naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette
hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.
De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en
als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.”
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Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de
rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen
zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

NLB 317 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’

Verkondiging met als thema: Wie is mijn naaste?

André Troost, Zingende gezegend 213 (melodie: Psalm 84)

1 Dit huis, een herberg onderweg

voor wie verdwaald in heg en steg

geen rust, geen ruimte meer kon vinden,

een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn

pijnlijke wonden liet verbinden,

dit huis, waarin men smarten deelt,

weet hoe Gods liefde harten heelt.

2 Dit huis waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is ons tot heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven —
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

3 Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Inzameling van de gaven
Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee 2, nr. 37
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1 Maak heel mijn leven tot een lied,
ook als de dag verstilt.

Maak wie ik ben getuige van

uw wezen en uw wil.

2 Niet slechts mijn lippen of mijn hart
zijn daartoe instrument.

Alleen mijn hele wezen kan

pas zingen wie U bent.

3 In wie ik ben, in wat ik doe,

in al mijn gaan en staan

klinkt zo de lof aan U, mijn God,
en wordt uw wil gedaan.

4 Vul mij daarom met diepe dank,
tot heel mijn leven zingt

van U en van uw liefde voor

wie klein is en gering.

5 Dan geef ik U, in wie ik ben,
de eer mijn leven lang

en bloeit uit alles wat ik doe
een altijd nieuw gezang.

6 En zelfs in pijn en in verdriet

wordt nog het lied gehoord.

Waar ook mijn weg zich wendt of keert
plant zich de echo voort.

7 Nooit zal mijn leven, dag en nacht,
dan zonder zegen zijn.
Bij elke voetstap die ik zet
bent U zelf het refrein!
ZENDING EN ZEGEN
Zegen met gezongen ‘Amen



PASTORALIA

Verjaardagen 80+

zaterdag 12 juli

Bep Groenendijk, 83 jaar
zondag 13 juli

Gerard Spiering, 87 jaar

Teun van Prooijen, 93 jaar
dinsdag 15 juli

Jenny Kros-Jongen, 87 jaar
woensdag 16 juli

Gerda Visser-den Boer, 81 jaar
donderdag 17 juli

Nel Klootwijk-Visser, 89 jaar
Onze hartelijke felicitaties aan de jarigen en een gezegend nieuw levensjaar
toegewenst!

Elders verpleegd

Ambachtstaete, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht
Willem Heutink verblijft voor revalidatie op kamer 2.01
Hospice de Cirkel, Vrouwgelenweg 61, 3341 BS HIA
Kees Leenheer

We bidden hen en al onze zieken moed en kracht toe!

Agenda

Zondag 13 juli

9.30 Kerkdienst met ds. René Wouda
Zondag 20 juli

9.30 Kerkdienst ds. René Wouda

Kerkelijk Bureau gesloten
Op maandag 14 juli is het Kerkelijk Bureau dicht. We zijn weer open op vrijdag 18 juli.



Kerkdienst zondag 20 juli 2025, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. René Wouda

Organist: Peter Overduin

Ouderling: Berco Visser

Diakenen: Ineke van Leeuwen en José Naaktgeboren
Lector: Els Stans

Kerkrentmeester: Ellis Schop

Collectant: Marco van der Kruk

Kindernevendienst groep 1-8: Renate Lommers
Koffieschenken: Toos Roubos, Arjan van Drimmelen, Corma van Nes en Elly van
der Waals

Bloemengroet/schikking: Wilma Drenth

Welkom: Anke Brouwer

Koster: Domien Mijnster

BHV-er: Berco Visser

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee
Geluid: Henk-Jan de Graaf

Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg

Kerkauto 3: Corma van Nes

De eerste collecte (blauwe zak) is voor diakonie

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion



