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Kerkdienst zondag 8 juni 2025, aanvang 9.30 uur - Pinksteren
Predikant: ds. René Wouda

Organist: Aleid Moraal

Verdere muzikale medewerking van Connection

Ouderling: Marya Heij

Diakenen: Ineke Tempelaar en Corrie van den Berg

Lector: Wilma Verhoef

Kerkrentmeester: Leendert de Jong

Collectant: Theo Vermeulen

Kindernevendienst groep 1-4: Inez van Huizen
Kindernevendienst groep 5-8: Ineke van Leeuwen
Koffieschenken: Nico Pater, Jan en Jennie van Die en Lieneke van Wingerden
Bloemengroet/schikking: lekje Berg en Wilma Drenth
Welkom: Willem Heutink

Koster: Henk de Klerk

BHV-er: Arno Bongaards

Beamer- en cameradienst: Wim en Jannie Sandee

Geluid: Cor-Hein Slobbe

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 2: Hennie Tempelaar

Kerkauto 3: Bram Valk

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Kerk in Actie (Zending)
De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion
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Bloemengroet van de Bethelkerk op 8 juni voor:

*Cees van der Spoel,
*Tiny van Breugel-van der Esch

Voor beiden geldt: ter bemoediging!

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71
van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van
uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via
bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw
collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming
geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.

Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de

dienst zullen rondgaan,

2. of geven via de Bethelkerk-app (via de QR-code)

Kerkradio, kerkomroep en YouTube
Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op

kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en
via YouTube.

Liturgie Bethelkerk zondag 8 juni 2025, aanvang 09.30 uur
VOORBEREIDING

Veni Creator Spiritus: Orgelspel
Ontsteken van de tafelkaarsen Welkom
Drempeltekst



(Johannes de doper:) ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is
dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij
zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur...’ (Lucas 3:16a)

‘Komt, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen’ NLB 672:1,2
Stil gebed

Bemoediging en groet

‘In ’t lichaam van de Heer’ NLB 672:3

De Heilige Geest Bijbelbreed
‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods,
duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.’
(Genesis 1:1-2)
‘De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!” Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!" Laat wie
dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.’
(Openbaring 22:17)

‘Welkom, Heil’'ge Geest van God’ Hemelhoog 241
Gebed
Geest van hierboven, leer ons geloven’ NLB 675

DIENST VAN HET WOORD

Bijbel Basics: De Heilige Geest bidt voor ons
Op de KND gaat het deze morgen over Romeinen 8:26-28

‘Liefde, blijdschap, vrede’ Hemelhoog 115

Schriftlezing Genesis 8:6-14

Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had
aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de
aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water op het land
verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon
neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde
was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark.
Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam
ze bij hem terug — met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het
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water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet
hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.

In het zeshonderdeerste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, was het water
van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond — de
aarde was drooggevallen. Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was
de aarde droog.

Schriftlezing Lucas 3:21-22

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden
was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif
op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou
vind Ik vreugde’’

‘Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods NLB 680

Schriftlezing Handelingen 2:1-13

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk
er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich
bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort viammen, die zich als
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op
aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in
verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten
zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeérs die daar spreken?
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten,
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamie, Judea en Kappadoci€, mensen uit
Pontus en Asia, Frygié en Pamfyli€, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libié&,
inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en
Arabié, zowel Joden als proselieten — wij allen horen hen in onze eigen taal spreken
over Gods grote daden.’

Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit
toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

‘Wees stil voor het aangezicht van God’ Hemelhoog 667 Verkondiging
met als thema: Waar kan de duif nog landen?
‘Wij leven van de wind’ NLB 687
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

In memoriam Geertje Kuik-Verbeek
‘De Heer is mijn herder!’ Psalm 23b:2,5

Gebeden

Inzameling van de gaven
[1] Zending
[2] Kerk

‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ Hemelhoog 679

ZENDING EN ZEGEN

Zegen met een

gesproken ‘Amen’

‘Vul aan wat ons ontbreekt’ NLB 672: 6
Uitleidende muziek

PASTORALIA

In memoriam Geertje Kuik-Verbeek

Op dinsdag 27 mei overleed Geertje Jacoba Kuik-Verbeek, echtgenote van Piet Kuik.
Sinds de zware hersenbloeding die haar in februari 2020 trof, verbleef ze in
Swinhove. Geertje Kuik is 78 jaar geworden. Op dinsdag 3 juni is er afscheid van
haar genomen met een bijeenkomst in aula Minnendael; aansluitend vond de
crematie plaats. Vanmorgen gedenken we Geertje Kuik in ons midden. Daarbij zingen
we Psalm 23b:2,5

Huwelijksjubileum woensdag

11 juni

Bob en Laura Opmeer- van den Berg 55 jaar.
We feliciteren hen van harte met dit jubileum!
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Verjaardagen 80+ dinsdag

10 juni

Henk Boels, 87 jaar

Suus van Ingen Schenau, 92 jaar

Jannie van Nieuwaal-Zijderveld, 94 jaar

zondag 15 juni

Gerrit Droogendijk, 86 jaar

Onze hartelijke felicitaties aan alle jarigen en een gezegend nieuw levensjaar
toegewenst!

Elders verpleegd

ASZ Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25, 3318AT Dordrecht

Willem Heutink, Afd. G2 (IC)

PZC Dordrecht, Albert Schweitzerplaats 12-14, 3318 AS Dordrecht.

Kees van der Spoel verblijft er voor revalidatie op De Noord (4e etage), kamer 31
Ambachtstaete, Plantageweg 3, 3333GZ Zwijndrecht

Marijke Los-den Boer verblijft voor revalidatie op kamer 2.02

We bidden hen en al onze zieken moed en genezing toe!

Weer thuis
Tiny van Breugel-van der Esch

Doopdienst 15 juni

Op zondag 15 juni wordt Liese van Vuren (dochter van Stephan en Céril van
Vurenvan Leeuwen, gedoopt. Liese is het zusje van Fedde en Maere. Haar volledige
doopnamen zijn Liese Marinelle Sophia. We kijken uit naar een mooie dienst. Het is
die zondag ook zendingszondag, waarin diverse liederen in de liturgie zijn
opgenomen die uitgekozen zijn door onze zendelingen. De muzikale begeleiding is in
handen van een projectgroep waarin diverse gemeenteleden meespelen.

Kerkdienst zondag 15 juni 2025, aanvang 9.30 uur — MZAD en Doopdienst
Predikant: ds. Steven Kafoe

Organist: Hans van den Berg

Verdere muzikale medewerking van diverse muzikanten

Ouderling: Anneke Tange

Diakenen: Bert Borsje en Jannie Sandee
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Lector: MZAD commissie

Kerkrentmeester: Timon Lommers

Collectant: Jan Klop

Kindernevendienst groep 1-4: Wies Hijweege
Kindernevendienst groep 5-8: Talitha Cornelisse
Koffieschenken: Yvonne Borsje, Ina Bijl, Annie van Herwijnen en AnneMarie
Swank

Bloemengroet/schikking: Anne-Marie Swank

Welkom: Willem Heutink

Koster: Bert van Es

BHV-er: Bert van Es

Beamer- en cameradienst: Arko en Ineke Kroonen

Geluid: Marco van Breugel

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 2: Wim Sandee

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor ZWO
Zendingsprojecten

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Compassion



